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YENİ RANGE ROVER VELAR 


GERÇEKÜSTÜ. 


landrover.com.tr / 0850 252 3030 


ABOVE & BEYOND 


RANGE ROVER AİLESİNİN YENİ ÜYESİ VELAR'LA TANIŞIN. 


Hayallerin ötesine geçmek için yaratılan Range Rover Velar, devrim niteliğindeki tasarımı ve üstün teknolojisi ile Borusan Otomotiv Yetkili Satıcıları'nda sizi bekliyor. 


Borusan Otomotiv 
Ince zevkler, yüksek standartlar. (si bar 


Editörler 


Elektrikli araçlara talep artacak 


pil Geçtiğimiz günlerde filo kiralama şirketi LeasePlan'den bir bülten geldi. 
—m Oldukça güncel bir konu olduğu için paylaşmak isterim: Çevreye yönelik odağın artması ve devletler arası anlaşmaların etkisi ile Düşük Emisyon Bölgeleri'nin (DEB) sayısı hızla artıyor. LeasePlan'in “Düşük Emisyon Bölgeleri ve Filolar Üzerindeki Etkileri” başlıklı çalışmasına göre, DEB'lerin sayısının artması ile dizel yakıtlı araçların payının azalması ve elektrikli araçlara olan talebin artması bekleniyor. Öte yandan gitgide daha fazla şehrin ilerleyen yıllarda DEB'leri uygulaması beklenirken, zorlu hale gelen emisyon hedeflerinin karşılanması için de imalatçıların daha fazla yatırım yapması gerektiğinden, dizel araç fiyatlarının yükseleceği öngörülüyor. 

Avrupa'da gitgide daha çok şehir, acil durum hava kalitesi planlarına sahip olmaya başladı. Bu bağlamda, Oslo, halihazırda bir dizel yasağı (Euro 6 öncesi dizel araçlar için) ve yüksek kirlilik zamanlarında tek-çift numaralı plaka planı uygulamakta olup, 2020 itibarıyla şehir merkezinin tüm araçlara 
yasaklanmasını düşünüyor. Belçika'daki Brüksel ve Antwerp şehirleri, 2025 
sonrasında, Euro 6 öncesi dizel araçları yasaklayacak (benzinli araçlar için de Euro 3 zorunlu olacak). Milano, kirliliğin yüksek olduğu günlerde, yalnızca elektrikli araçların şehir merkezine girmesine izin verirken, Mercedes-Benz ve Porsche'nin evi olan Stuttgart ise, en yeni Euro 6 emisyonu standardına uymayan dizel araçları yasaklamaya başladı. Fakat Stuttgart, dizel araçların kullanımını kısıtlayan tek şehir değil. 1 Haziran 2016 tarihinden bu yana, Paris'te, 19 yaşından büyük araçların, iş günlerinde kullanımına yönelik bir yasak uygulanıyor. 

Ekim 2017'den itibaren de Londra şehir merkezine giriş yapan daha eski dizel araçların sürücüleri 13.60 Euro trafik yoğunluk ücretine ilaveten, 11.80 
Euro da “toksisite (hava kirliliği) ücreti" ödemek zorunda kalacak. 


Elveda Barkın 


pıt İzninizle bu editör yazımı, 25 Temmuz Salı günü sabah saatlerinde -m İstanbul'da geçirdiği trafik kazasında vefat eden ve 26 Temmuz'da maalesef toprağa verdiğimiz arkadaşım, motosiklet üstadı ve yayıncı, nam-ı diğer Altın Elbiseli Adam'a adıyor ve ona hitaben yazıyorum. Bu yazıyı yazmak benim için çok zor be Barkın! Seninle 11 yaşında, daha birer küçük çocukken, Saint-Michel'in hazırlık sınıfında tanıştık. 7 yıl boyunca da aynı sınıfta büyüdük, olgunlaştık, çocukluktan delikanlılığa adım attık. 
Ardından okul bitti, hepimiz bir yerlere dağıldık. Sen bir ara Belçika'ya gidip geldin. Aramızdaki bağlantıyı hiç koparmadık, her fırsatta görüştük. 
Bazen bu fırsatlar ayda bir oldu, bazense yılda bir. Ama hep birbirimize bir telefon uzaklığındaydık. Bu sırada sen motosiklette, ben otomobilde uzmanlaştım. Yolumuz yayıncılıkta da kesişti. Hatta BMW'nin bir yurt dışı lansmanında bile denk geldik seninle. BMW'den bile tat almamıştın, “Motor varken bu ne yal" demiştin. Senin hayatın motosikletti. Konuya 

o kadar güzel yaklaştın, o kadar güzel programlar yapıp o kadar samimi videolar yayınladın ki, yüzbinlerce kişinin idolü oluverdin. Kimbilir kaç kişiyi motosiklet sahibi yapmışsındır, kaç kişiye güvenli sürüş bilgisi vermişsindir? Buluşmalarımızda restorana kafanda kask, üstünde motor kıyafetiyle robocop gibi girerdin, soranlara da “Bunlar şart!" 
derdin. Gel gör ki bilinçsiz bir sürücü seni bizden aldı. Hem de öyle bir aldı ki, yüreğimiz dağlandı, perişan olduk Barkın. Seninle birlikte biz 

de bir parçamızı verdik toprağa. Çocukluk anılarımızı, kahkahalarımızı, delikanlı muhabbetlerimizi, senin o hararetle anlattığın hikayeleri... Çok erken bıraktın bizi çok. Böyle olmamalıydı... Hayat çok acımasız... Elveda kardeşim... 
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GARANTİ# İLE DEVAM ETSİN. 


BORUSAN OTOMOTİV'DE GARANTİ AYRICALIĞI. 


BMW'nizi ileride çıkabilecek sorunlara karşı avantajlı fiyatlarla güvence altına alın. Garanti* paketine sadece kampanyaya katılan Borusan Otomotiv BMW Yetkili Servisleri'nden sahip olabilirsiniz. 
Detaylı bilgi için www.bmw.com.tr'yi ziyaret edebilirsiniz. 


Borusan Otomotiv 


İnce zevkler, yüksek standartlar. 


Garanti paketi tanımlanacak olan aracın yaşının ilk tescil tarihinden itibaren maksimum 3 yıl, kilometresinin de en fazla 80.000 (hangisi önce dolarsa) olması gerekmektedir. Paket satışı esnasında www.bmw.com.tr'de belirtilen BMW Yetkili Servisleri tarafından ücretsiz olarak gerçekleştirilen özel kapsamlı 72 nokta servis kontrolünden geçen aracın servis geçmişinin de düzenli olması gerekmektedir. Garanti* ile sağlanabilecek maksimum güvence 120.000 km ile sınırlı olup satın alındığı tarihten itibaren en fazla 1 ay içinde hiç kullanılmadığı takdirde paket iade edilebilir. Borusan Otomotiv, Garanti* paketin içeriğini değiştirme veya iptal etme hakkına sahiptir. Sunulan Garantit paketin yasal garanti süresinin uzatımı olmamakla birlikte Borusan Otomotiv'in sağladığı ek bir hizmettir. 
Tüketicilerin yasal hakları saklıdır. 


Haber turu 
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Mercedes Benz, X Serisi'yle pick up segmentine giriş yapıyor. Markanın yıllardır taşıdığı ve en önemli özellikleri olan sağlamlık, güç ve off road kabiliyeti, işlevsellik X Serisi'ni rakiplerinden ayıracak! 

Dünya otomotiv sektöründeki birleşmeler, ortak parça kullanımı ve benzerlikler gün geçtikçe daha da farklı bir hal alıyor. 

Şu sayfalarda fotoğraflarını gördüğünüz ve Mercedes Benz markasının pick up segmentindeki temsilcisi olan X Class aslında Nissan Navara ile aynı platformu 


paylaşıyor. 


mpi 


8 Ağustos 2017 


- — 
> 
« wi) (A lm / N 


Mİ 
<a a. 


Aynı platformu paylaşması aynı tasarıma sahip olduğu anlamına gelmiyor. Ancak sürüş hissi bakımından bu konu 


düşünüldüğünde birbirlerine yakın 


olacağı aşikar... 

Dışarıdan X-Class'ı gördüğünüzde araç markanın yumuşak hatlı tasarım dilini daha heybetli bir şekilde dışarıya yansıtıyor. Yuvarlak hatlar özellikle ön kısımdaki sakinlği ve şirinliği tetiklerken yan profilden X-Class Navara'yı andırıyor. 
Aracın arkasına baktığınızda ise klasik pick up görünümünde yer alan yere dik olarak yerleştirilmiş 


stoplar ve kasa kapağının ortasında yer alan yıldız logosu “Ben bir Mercedes'im" diyor. 

Aracın içine baktığınızda ise bir Mercedes olduğunu kaliteli görüntüsünden fark ediyorsunuz. Konsolun tam ortasına konumlandırılmış multimedya ekranı, üç kollu ve diğer modellerden hatırladığımız direksiyon, yuvarlak hatlı ama birbirine sabitlenmiş havalandırma petekleri dikkatleri çekiyor. 

11 tona kadar yük taşıyabilen 
aracın çekme kapasitesi ise 3.5 
ton. 3150 mm olan aks aralığıyla hem yük bölümü hem de kabin yeterince geniş olabiliyor. 
X-Serisi'nin uzunluğu ise 5340 mm 
Yükleme alanının uzunluğu 1587 
mm olan aracın bagaj genişliği 
1560 mm olarak veriliyor. İlk 
etapta 163 (X 220 d) ve 190 HP 
(X 250 d) güçüreten 2.3 It'lik turbo dizel motorla satılmaya başlanacak olan X-Serisi, Fas gibi 


bazı pazarlarda 165 HP (X 200) benzinli motora da sahip olacak. 
Standart olarak altı ileri düz 


şanzımanla üretilen aracın X 250 
dmodelinde isteğe bağlı olarak yedi ileri otomatik şanzıman da alınabilecek. X 250 d ayrıca dört tekerlekten çekiş sistemiyle de sipariş edilebiliyor. Mercedes-Benz, yüksek torklu bir V6 dizeli 2018'in ortasında X-Serisi'nde adapte edecek. 258 HP güç ve 
550 Nm tork üreten bu model 

X 350 dolarak anılacak. Dört tekerlekten çekişli ve yedi ileri otomatik şanzımanlı olan bu araçta comfort, eco, sport manuel ve off-road adlı sürüş modları da sunulacak. 

Almanya'da 37 bin 294 
Euro'dan başlayan fiyatlarla satılacak olan araç, Kasım 2017'de yollara çıkacak. Güney Afrika ve Avusturalya'da 2018'in başında yollara çıkacak olan X-Serisi, 2019'da Arjantin ve Brezilya'ya da ayak basacak. 
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TOYOTA 


İYİNİN DE İYİSİ 


HYBRİD — TOYOTA 


i : Au 
Auris Hybrid Veni Yaris Hybrid O TouringSports RAV4 Hybrid Yeni Prius i 


En geniş hibrit model seçeneğine sahip Toyota, 10 milyondan fazla hibrit satışıyla dünyanın geleceğini değiştirdi. 


Şimdi sıra Türkiye'de! 


GR KODU OKUTUN, 
HİBRİT TEKNOLOJİSİNİ 
YAKINDAN TANIYIN. 


Yukarıdaki modellerin CO, salımı 82-118 gr/km ve birleşik yakıt tüketimi 3,6-5.11t/100 km değerleri arasındadır. 


toyotahibrit.com 000 toyota.com.tr 


© Haber turu 


Audi, markanın Amiral 

—m Gemisi olarak tanımladığı 
A8 modelinin dördüncü nesli olan Yeni A8'in, Frankfurt Otomobil Fuarı öncesinde ön gösterimini yaptı. Çığır açan dokunmatik kontrol konsepti ve yeni tasarım 
diliyle dikkat çeken Yeni A8, 2018 
yılından itibaren otonom sürüş fonksiyonlarıyla donatılacak. 
Yeni Audi A8, 2018 yılının ilk çeyreğinde Türkiye'de satışa sunulacak. 

A8'in dördüncü nesli; yeni tasarım dili, yenilikçi dokunmatik 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ekranlı kontrol konsepti ve sistematik elektrikli sürüş özelliğiyle “Vorsprung durch Technik - Teknoloji ile bir adım önde" ilkesinde gelinen son noktayı gösteriyor. Audi A8, aynı zamanda dünyada ileri otomatik sürüş için geliştirilen ilk tüketici sınıfı otomobil olma özelliğini taşıyor. Audi, 2018 yılından itibaren üreteceği otomobillerde park pilotu, otopark pilotu, sıkışık trafik pilotu gibi otonom sürüş fonksiyonları ekleyecek. 

Yeni A8'in tasarımı, sportif 


görünümü, hafif gövde ve guattro sürekli dört tekerlekten çekiş sistemi ile Audi markasının dünya çapında üne kavuşmasını sağlayan niteliklerini vurguluyor. 
Yeni A8, Audi lazer aydınlatma kullanan çarpıcı HD Matrix 

LED farlar ve arkada OLED teknolojisinden yararlanan 

LED şerit aydınlatmalar ile hem gündüz hem de gece dikkati çekmeyi başarıyor. Bu aydınlatma alt yapısı, sürücü otomobiline yaklaşırken veya otomobilden uzaklaşırken benzersiz ışık animasyonları yaratıyor. 

Koltuk kılıflarının dikişlerinden elektronik olarak açılıp kapanan havalandırma kapaklarına dek her ayrıntının üstün bir kalite hissi yaydığı otomobilde yer alan donanım ve kullanılan malzemelerin listesi oldukça kabarık. Yeni A8'in en klas koltuğu, sağ arkada yer alıyor; A8L versiyonunda yer alan opsiyonel dinlenme koltuğu dört farklı ayar seçeneğine ve bir ayak dayama yerine sahip. Dinlenme koltuğuna oturan yolcu, ön yolcu koltuğunun arkasına entegre edilen ve birçok ayara sahip olan ünite yardımıyla ayaklarını ısıtıp 


Givi e e 
Si 


ayaklarına masaj yapabiliyor. 
Arka koltuktaki yolcular ayrıca ortam aydınlatması, yeni HD Matrix okuma ışıkları ve masaj koltukları gibi birçok fonksiyonu kontrol edebildikleri gibi, ayrı bir işletim ünitesi üzerinden telefon konuşmalarını da gerçekleştirebiliyorlar. Arka koltukta, ortadaki kol dayanağı üzerinde bulunan OLED 

ekranlı ve bir akıllı telefon ebatlarındaki uzaktan kumanda, bulunduğu yerden çıkarılarak da kullanılabiliyor. 

A8 aynı zamanda kullanıcı ile konuşabilme özelliğine sahip. 
Sürücü, otomobilin birçok fonksiyonunu yeni ve doğal ses kontrol sistemiyle kumanda edebiliyor. Büyük oranda optimize edilen navigasyon sistemi artık kullanılan yolları öğrenerek kendini geliştiriyor. Bu sayede sürücüye aramalarda akıllı tavsiyeler sunuyor. 

Audi'nin Neckarsulm Üretim Merkezi'nde üretilen Yeni A8, büyük ölçüde yenilenen 3.0 TDI ve3.0 TFSI V6 turbo motorlarla Almanya ve 2018 yılının ilk çeyreği itibariyle 3.0 TDI motor seçeneği ile Türkiye'de satışa sunulacak. 


Yaşam için teknoloji 


Enerji verimliliği, güvenlik, konfor ve keyif için ilk tercih. 


Bosch mobilite çözümleri 


Bosch, yenilikçi teknolojisi sayesinde imza attığı güç aktarma, sürücü destek ve bilgi - eğlence sistemlerinden oluşan geniş ürün yelpazesiyle eksiksiz mobilite çözümleri sunuyor. Mobilitenin geleceğe hazır hale gelmesini sağlayan yüksek 


kalitemiz ve küresel gücümüz, ürünlerimizi daha verimli, otonom ve ağa bağlı hale getiriyor. Bosch; ticari araçları, iki tekerlekli araçları ve diğer mobilite hizmetlerini kapsayarak otomobilin ötesine geçiyor. Bosch'un kendine has gücünün altında entegre sistem teknolojileri yatıyor. Bosch; donanım, yazılım ve ilgili hizmetlerin tamamını kapsayan mobilite çözümleri sunuyor. 


www.bosch-mobility-solutions.com 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E-PACE, Jaguar'ın tamamen elektrikli ilk SUV modeli olan I-PACE Concept ve Yılın Otomobili ödülünü kazanan F-PACE modelinin ardından Jaguar PACE ailesinin en yeni üyesi olarak yerini aldı. 
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IONTO hybrid” 


Doğuştan hibrit. 


* Düşük şehir içi yakıt tüketimi ve sessiz sürüş * Ferah iç mekân ve 443litrelik geniş bagaj hacmi * 7” dijital gösterge ve 8” navigasyonlu 


bilgi eğlence sistemi 


hyundai.com.tr | Ej | (O | G | Yuii 


GP HYUNDAI 


80,.000km 
GARANTİ 


,, YIL 


>. 7 Yıl / 100.000 km 
Hibrit akü 
(yüksek voltaj) 
garantisi. 


Hyundai'nin 


tercihi 


a 


N 


2 yıl/60.000 km yasal garantiye ek olarak sadece nihai tüketiciler için yeni araç satışından 
itibaren 3 yıl/sınırsız km, 5 yıl/100.000 km veya 7 yıl/80.000 km ücretsiz onarım güvencesi seçenekleri mevcuttur. Detaylı bilgi garanti kitapçığında ve hyundai.com.tr'de bulunmaktadır. 
Hyundai IONIO modelinin resmi spesifik CO> emisyonu (715/2007/EC) 92 g/km, resmi yakıt tüketimleri (715/2007/EC) 1t/100 km; şehir içi 3,9, şehir dışı 3,9 ve birleşik 3,9'dur. 


© Haber turu 


Mercedes-Benz Türk yarım asırlık oldu 


Mercedes-Benz Türk, 50. kuruluş yıldönümünü hikâyesinin başladığı Davutpaşa Fabrikası'nda etkileyici bir törenle kutladı. 


A 1967 yılında Otomarsan ismiyle İstanbul'da kurulan Mercedes-Benz Türk, 50. kuruluş yıldönümünü hikâyesinin başladığı Davutpaşa Fabrikası'nda Daimler AG Yönetim Kurulu Üyelerinin de katılımıyla etkileyici bir törenle kutladı. Davutpaşa'daki eski fabrika binasında kurduğu özel 

bir dekorasyonla katılımcıları 
1967 yılına götüren Mercedes- 
Benz Türk, yarım asır önce ilk otobüsünü banttan indirdiği üretim holünde ise şirketin dünden bugüne yolculuğunu anlatan küçük bir müze kurdu. Mercedes-Benz Türk Direktörler Kurulu Başkanı Süer Sülün, “Mercedes-Benz 

Türk olarak 50 yılda pek çok 

ilke, yeniliğe, başarıya ve rekora imza atarak sektörde öncü ve 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lider olduk. Kuruluşumuzdan bu yana üretime aralıksız devam ederek ülkemizin ekonomisine ve geleceğine katkı sağlamaktan gurur duyuyoruz" dedi. 

Daimler AG Yönetim Kurulu 
Üyesi, Kamyon ve Otobüs Grubu Başkanı Martin Daum, “Mercedes-Benz Türk, bugün üretim, AR-GE ve IT ağı ile Almanya'daki merkez fonksiyonlarımız içinde çok 
önemli bir yere sahip. Bu başarı, 50 
sene içerisinde özveri ve azimle çalışmış Mercedes-Benz Türk çalışanları ile sağlandı. Daimler olarak, Mercedes-Benz Türk'e ve Türkiye'ye olan güvenimizin temelini Mercedes-Benz Türk ailesinin yarım asırdır elde ettiği başarılar oluşturuyor" dedi. 


SENDE 
TERDÖKERSİN, 
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I Ford Team Tür 


Türkiye' nin şampiyon ralli takımı 


Şampiyonası'ndaki başarılılarıyla gururumuz alya ve EŞ 


Avrupa Ralli Şampiyonası'nda ilk yarı tamamlandı ve lider Castrol Ford 

Team Türkiye oldu. Castrol Ford Team Türkiye, son 6 yıldır üst üste elde ettiği Türkiye Ralli Şampiyonluğu'nun yanı sıra geçen yıl Avrupa Ralli Şampiyonası'nda mücadele ederek iki çeker araçlarda takımlar şampiyonluğunu kazanmıştı. 
2017 sezonuyla birlikte hedefini: Avrupa 
Ralli Şampiyonası'nda hem dört çeker hem de iki çeker araçların puan aldığı takımlar şampiyonasına çevirdi! 

Dünya'nın en önemli otomobil sporları organizasyonlarından biri olan Avrupa Ralli Şampiyonası'nda (ERC) ilk dört yarışın tamamlanmasıyla şampiyonanın yarısı geride kalmış oldu. Castrol Ford Team Türkiye, 2017 Avrupa Ralli Şampiyonası'nda Portekiz, İspanya, Yunanistan ve Kıbrıs'da yapılan 4 yarışla 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Rzeszow Rallisi - Polonya (PL) 


ilk sırada dalgalandırıyor. 


sezonun ilk yarısını başarıyla tamamladı. 

Sezona Atlantik Okyanusu'nun değişken ve agresif iklim koşullarına sahip Azor ve Kanarya Adaları Rallileri ile başlayan Castrol Ford Team Türkiye, daha sonrasında efsanevi Akropol Rallisi'nin toprak etaplarında önden çekişli araçlar kategorisini 1. ve 2. sıradatamamlayarak önemli bir başarıya imza attı. 

Başarılıtakım Castrol Ford Team 
Türkiye, bu yarışlardantopladığı 114 
puanla Avrupa Ralli Şampiyonası takımlar klasmanında liderliği elde etmiş oldu ve en yakın rakibiyle arasında 45 puan'lık fark oluştu. 

Akropol Rallisi ve Kıbrıs Rallisi'nde kazandığı önemli ve yüksek puanlarla takımın genç ekiplerinden Buğra Banaz & Burak Erdener ikilisi şampiyonada iki çeker (ERC3) kategorisinde İngiliz 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Barum Rallisi Zlin - Çek Cumhuriyeti (CZ) 


15-17Eylül 


Roma Rallisi - İtalya (1T) 


6-8 Ekim 


Liepaja Rallisi - Letonya (LE) 


Pk Chris in in öriğhde liderliğe yükselmiş oldu. 

Değerlendirmede'bulunan CastrolFord Team Türkiye Takım Direktörü Serdar Bostancışöyle konuştu: 

"Avrupa Ralli Şampiyonası'nda'dört yarışı geride bıraktık. Sezonun üçüncü yarışı olan-Akropolis Rallistile birlikte ele geçirdiğimiz liderliği, buradan kazandığımız değerli puanlarla da koruduk. Sezonun ikinci yarısında puan farkını korumaya ve sezonsonunda şampiyonluk kupasını ülkemize getirmeye çalışacağız. 

Bir sonraki yarış 03-05 Ağustos Polonyarrallisi ve Avrupa Ralli Şampiyonası puanlama sistemine göre Polonya rallisinden sonra yapılacak Çek Cumhuriyeti rallisine kadar Castrol Ford 


Team Türkiye, liderliğini devam ettirecek: i 


Ford Fiesta R5 ile yarışan Murat Bostancı ve Co-Pilotu Onur Vatansever 


Ford Fiesta R2T ile yarışan Buğra Banaz ve Co-Pilotu “Burak Erdener 
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YARIŞMAYA KATILIN CASTROL FORD TEAM TÜRKİYE GARAJINI ZİYARET EDECEK 10 KİŞİDEN BİRİ OLUN! 


CASTROL FORD TEAM TÜRKİYE'NİN SIRLARINI DAHA YAKINDAN ÖĞRENMEK İÇİN FORD.COM.TR/FORDMOTORSPORLARI SAYFASINDAKİ FORMU DOLDURUN, 


A İngiltere'nin ve Avrupa'nın en önemli otomobil dergilerinden Auto Express, Mitsubishi L200'ü “Yılın En İyi Pick Up modeli” seçti. Pick-up dünyasındaki yenilikler hız kesmeden devam ederken, Mitsubishi L200 kutucuklardaki doğru şıkları işaretledi ve ödülün sahibi oldu. Peki neden kazandı? 
Detaya inebiliriz... 

2.4litrelik güçlü motoru, 4x2'den 4Xx4'e farklı çekiş seçenekleri, otomobillere yakın sürüş konforu ve yüksek donanım seviyesi ile L200 sınıfının en iyi paketini sunuyor. 

Atletik ve güçlü tasarımıyla öne çıkan Mitsubishi L200, yakıt ekonomisinden kolay manevra kabiliyetine kadar kullanıcılarının hayatını kolaylaştırmak üzere tasarlanmış. 
Zorlu yollara meydan okuyan Mitsubishi L200, güçlü altyapısı ve yüksek donanım özellikleriyle bir SUV/binek otomobil konforuyla sınıfında yarattığı farkı gözler önüne seriyor. 

Bir pick-up'tan beklenen sağlamlık ve dayanıklılığının yanı sıra konfor ve güvenlik özelliklerine de sahip olan L200, RISE gövde yapısı, darbe emici şasisi ve yeni süspansiyon sistemi sayesinde rahatlıkla her türlü zorluğun üstesinden gelmek için tasarlanmış. 7 hava yastığı, treyler denge kontrolü, şerit takip sistemi gibi güvenlik donanımları da cabası. 
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L200'ün motor kaputunun altında 2.4 litrelik ekonomik ve güçlü bir dizel motor yer alıyor. EA 
154 HP veya 181 HP olarak satın alınabilen e eği” 
aracın Storm, Tornado ve Blizzard adı verilen i &. 
üç farklı donanım seviyesi bulunuyor. 4X2 


seçeneği sadece Storm giriş donanım s MN | paketiyle satın alınabiliyor. Manuel ya da Gi Yy a li otomatik vites tercih edilebiliyor. ti * va Geniş iç kabini, yenilenen koltukları, , ogi » anahtarsız çalıştırma sistemi, direksiyonda mi b vites kulakçıkları, çift bölgeli dijital klima, “e 


dokunmatik navigasyonulu multimedya ekranı ve Bi-xenon farlar ile artırılmış konfor, Paris-Dakar Rallisi'nde elde ettiği başarılar ile off-road performansını kanıtlamış Pajero'dan geliştirilen yeni dört sürüş modlu 4x4 Super Select sistemi, sessiz motor ve yalıtım özellikleriyle pick-up kullanıcılarının tüm ihtiyaçlarını karşılayan L200, manevra kabiliyetiyle şehir içinde ve dar yollarda kolaylık sağlıyor. 

Tüm donanım seviyelerinde standart olarak sunulan yedi adet hava yastığı, Aktif Çekiş Denge Kontrolü, Yokuş Kalkış Destek Sistemi ve Treyler Denge Kontrolü gibi artırılmış güvenlik özellikleri ve güçlü gövde yapısı sayesinde de güvenilir bir yol arkadaşı oluyor. 

Mitsubishi L200'ler 5 yıl/100.000 km garantisine de sahip. 
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#Fılokıralama'Ye 
LeasePlan 


LeasePlan Türkiye 
Genel Müdürü 
Türkay Oktay 


LeâsePlan 


Fransa'da faaliyet gösteren LeasePlan bu ülkelerde bireysel kiralama imkanını müşterilerine sunuyor. Bizde yani LeasePlan Türkiye olarak bir süre sonra bazı denemeler yapmaya başlayacağız. 
Bireysel kiralamadaki talep çok büyük olmasa da burada da yer almamız gerektiğini görüyoruz ve bu sebepten dolayı 2018 yılında bireysel kiralamayla alakalı bir denememiz olacak. 


A.P.: Araçsatın alacak olanında kiralamak isteyeninde aklındaki kilit soru: “Satın almak mı, kiralamak mı?” 


T.O. : Önceden aslında çok kuwvetli bir soruydu ama günümüzde sorunun cevabı çok belli. Toplam satın alma maliyetlerinin büyüklüğü, bakım ve onarım masrafları, sigorta işlemleri tüketiciyi kiralamaya yönlendiriyor. 
Çünkü kiralamada bu maliyetler tek bir fiyatla tüketiciye iletiliyor 


ve tüm giderler bu fiyat üzerinden sonuca ulaştırılıyor. 

Hesap aslında çok basit, otomobil satın alırken yapılan maliyetler ve kiralama sonucunda karşılaşılan maliyetler kıyaslanırsa sonuç olarak araç kiralama yapmanın daha avantajlı olduğunu hemen fark edeceksiniz. 

Çünkü bizim gibi şirketler kişilerin kiraladığı araçları bireyse olarak satın almadan çok daha ucuza satın alabiliyor ve masraflarını çok daha ucuza çözebiliyoruz. Bu durumda kira bedeline daha uygun olarak yansıyor. 

Son olarak şunu söyleyebilirim, araç kiralama satın almadan ortalama yüzde 15 daha avantajlı. 
Kurumlar için bu konuyu düşünürsek, 

siz bu aracı satın almak için öncelikle buraya bir kaynak ayırmanız gerecek. Sonrasında 

bu araçların bakım onarım vs. 
durumları içinde bir ekip hatta 

bir insan kaynağı oluşturmanız 


gerekiyor. Ayrıca sadece aracın yönetimiyle ilgili değil bu durum, ekstra olarak muhasebe yani evraksal bazı işlerinizde oluyor ve bu duruma da bir kaynak ayırmalısınız. 

Dolayısıyla kiraladığınızda bu işlerle biz ilgileniyoruz... 


A.P.: LeasePlan olarak sizi diğer kiralama şirketlerinden ayıran özellikler nelerdir? 


T.O. : Öncelikle biz 1963 yılında kurulmuş, 54 yıllık geçmişi olan, dünyanın en büyük filo kiralama şirketi olan LeasePlan'ın Türkiye bacağıyız. 32 ülkede faaliyet gösteriyoruz, 1.7 milyon aracı yönetiyoruz. Bu işte çok ciddi bir deneyime sahibiz aslında ve bu rakamlar bunu gösteriyor. Amerika, Meksika, Avrupa, Hindistan gibi bir çok farklı coğrafyada hizmet veriyoruz ve bu durum farklı kültürlerde olan müşterilerin farklı gereksinimlerini karşılayabilme 


açısından bizi geliştiriyor, geliştirdi. 


Her ülkede o ülkenin ihtiyaçlarına göre hizmet sunabilmek ve bunu her yerde yapmak oldukça iyi bir durum, bizim için. LeasePlan'ın ana işi bu ve başka bir iş yapmıyoruz. 
2006 yılından beri Türkiye'de 
faaliyet gösteriyoruz ve sektörün ilklerindeniz. Bu sayede tüketiciyi bir çok ilk ile ilk defa biz tanıştırdık. 
Mesela: İlk yakıt yönetimi, ilk 

0GS HGS yönetimi, ilk defa açık hesaplama mantığı, filo raporlama, online kiralama (tıkla kirala) kobiler için, ilk defa iade edilen araçların ekspertizini yapıp o şekilde satma imkanını biz getirdik. 

Yine bir ilk olacak ama biz 

her yıl müşterilerimizle anketler yaparız. 

Onlardan gelen geri dönüşlere göre de kendimizi günceller ve 

bu alandaki hizmetimizi en üst seviyeye çıkartmaya çalışırız. 


A.P.: LeasePlan'dan kimler otomobil kiralayabilir? 

T.O. : Aslında biz bir ayırım yapmıyoruz. Bir otomobili olan küçük bir KOBİ ya da bin otomobili olan uluslar arası bir şirketin bizim gözümüzde bir farkı yok. Her şirket yapısına göre yönetim yapan gruplarımız var. 

Türkiye'de çok fazla KOBİ var 

ve sektörün büyümesi bundan dolayı. KOBİ'lere ulaşmak için sürekli olarak farklı ve yenilikçi adımlar atıyoruz. Mesela son olarak www.tiklakirala.com diye bir internet sitesi açtık ve kobiler bu site üzerinden istedikleri tarzda otomobil kiralaması yapabiliyorlar. 
Şuanda bu site üzerinde 2000'e yakın otomobil var yaklaşık 1000'in üzerinde müşterimiz var 12000'i aşan üyemiz var burası son derece aktif bir biçimde çalışıyor ve 

bu sistem sektör içinde ayrı bir kıyaslama ortamı oldu ve herkes buna bakıyor. 

Bunun haricinde KOBİ'lere ulaşmak için yaptığımız bazı iş birliklerimiz var. Bunun en güncel örneği Nissan ile birlikte yaptığımız CarBook. 

Bu sistem şu şekilde ilerliyor 

siz kiralama yapmak istediğiniz Nissan marka araç için bayiiye gidip oradan bilgi alıp aracı görebiliyorsunuz. Bonus olarak yeni iki marka daha bu sisteme eklenecek ama ismi bende kalsın... 
Bu sayede müşterilere daha kısa sürede ulaşabiliyoruz. Bu sistemin arkasındaki tedarikçi LeasePlan Türkiye'yiz yani biziz! 


A.P.: Türkiye otomobil pazarında yer alan toplam otomobil sayısının yüzde kaçı kiralama şirketlerine ait ve bu oran her yıl ne oranda değişiyor? 


T.O. : Dünya'da LeasePlan 

olarak binek ve ticari araç kiralaması yapabiliyoruz ama Türkiye'de sadece binek otomobil kiralayabiliyoruz. Türkiye'de yollarda 22 milyon motorlu taşıt var bunun kabaca 14 milyonu binek ve hafif ticari araçlardan oluşuyor, binek araçlar bu sayının 10-11 milyonu oluyor. Son olarak bu 10-11 milyon adetin 2 - 2.5 milyonunun şirket araçları olduğunu düşünüyoruz ama ne yazıkki Türkiye'deki şirket araç parkını bilmiyoruz. Rakamlar ise TUİK verileri. Bu rakamın 330 bini bizim şirket araç parkından aldığımız payı oluşturuyor. 
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i Volkswagen Grubu'nda faaliyet gösteren —m- İspanyol marka SEAT'ın ilk SUV modeli olan Ateca, Autobest final oylamasında bu sayfalardaki rakibi Peugeot 3008'in önünde ipi göğüsledi. Finalde 5 model vardı ve Ateca 
1672 puanla, 1600 puan alan 3008'in önünde 
Autobest 2017ilan edildi. 


Tasarım ve boyutlar 

Volkswagen Grubu'nun MOB adlı platformunda yükselen ve SEAT'ı kompakt SUV segmentinde temsil eden Ateca, markanın yeni ön yüz tasarımının ilk temsilcisi olarak yollara çıkmıştı. Yeni ön ızgara, yeni tasarımlı veled teknolojili aydınlatma grubu, araca son derece modern bir görünüm sağlıyor. Yandan bakıldığında SUV modellerinin olmazsa olmazlarından tavan barları ve karartılmış arka camlarıyla dikkat çeken aracın arka kısmında ise plakanın üstünde büyük SEAT logosu, altında ise Ateca yazısı göze çarpıyor. Burada daled teknolojili aydınlatma gruplarına yer verilmiş. Çift egzoz çıkışı, test aracımızın gücünü ortaya koyuyor. 
Elektrikli olarak kolayca açılıp kapatılabilen bagaj kapağının içinde 485 litrelik hacim var (4x2 modellerde 510 litre). 1401 kg boş ağırlığa sahip olan Ateca'nın uzunluğu 4363 mm, 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genişliği 1841 mm, yüksekliği 1601 mm, dingil mesafesi ise 2630 mm. 


İç mekan 

Xcellence adlı donanıma sahip test aracımızın iç mekanında ağırlıklı olarak yumuşak plastik kullanılmış, işçilik konusunda da gözümüze bir sorun çarpmadı. Volkswagen Tiguan'ın kuzeni olması nedeniyle, gerek ana gösterge tablosunda, gerekse far kumandalarında ortak malzeme kullanımı göze çarpıyor. Yan yükseltili ön koltuklar rahat ve vücudu sarıyor. Üç kollu direksiyon simidi sportif tasarımlı ve üstünde yer alan 


kulakçıklarla vites değiştirebiliyorsunuz. 

Ana gösterge tablosunda iki büyük yuvarlak analog birim ile bunların ortasında bir dijital ekran birlikte kullanılmış. Bu birimlerin 

hepsi rahat okunuyor ve kolay takip ediliyor. 
Kokpitin en ilgi çekici birimi ise ön konsoldaki 
8 inç'lik renkli ve dokunmatik ekran. Rakipleri 
arasında en başarılılardan biri olan bu ekran, hem tepki hızı hem de kullanım kolaylığı bakımından övgüyü hak ediyor. Ekranın sağ, 

ve Sol tarafındaki kısayol tuşları kullanışlılığı arttırıyor. Orta konsolda SEAT Drive Profile'ın yuvarlak (çevirmeli) kumandası var ve buradan “Eco' “Normal” “Sport “Individual” (Bu modda 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direksiyon, motor, ACC sistemi ve klima için kişisel ayar yapılabiliyor), “Off-road"ve “Snow" sürüş modları seçilebiliyor. Elektromekanik park freni yerden kazanç sağlıyor. Eşya 

gözü ve bardaklık konusunda cömert olan Ateca'nın arka koltuklarında diz, baş ve omuz mesafeleri yeterli ancak yüksek şaft tüneli burada üç yetişkinin oturmasını zorlaştırıyor. 
Apple Car Play bağlantısını mümkün kılan 

Full Link, konfor sunan adaptif hız sabitleyici, güvenli park etmeyi sağlayan çevre kamerası, iç mekanı ferah kılan yarıya kadar açılabilen panoramik cam tavan, piyano siyahı malzeme, SEAT Sound ses sistemi, 18 inç'lik özel 


tasarımlı ve alüminyum alaşımlı jantlar ise opsiyonel donanımlardan sadece birkaçı. 


Motor ve şanzıman 

Ateca1.4 EcoTSl ACT DSG S&5S5 modelinde 1.4litrelik, 4 silindirli, 16 supaplı, turbo benzinli motor ve 6 ileri DSG (çift kavramalı otomatik) şanzıman bulunuyor. 5000-6000 d/d'de 150 HP güç ve 1500-3500 d/d'de 250 Nm tork üreten motor, otomobile 189 km/5'lik maksimum hız ve 8.9 saniyelik 0-100 km/s hızlanma süresi sağlıyor. ACT (Silindir Yönetimi) sistemi sayesinde, gerekliği olmadığı durumlarda silindir kapatabilen otomobilin fabrika verisi ortalama yakıt tüketimi 6.3 1t/100 km, karbondioksit salımı ise 144 g/km. 4Drive adlı dört tekerlekten çekiş sistemi, hem arazide hem de asfaltta avantaj sağlıyor. 


Sürüş özellikleri 

Ateca'nın modern ve güçlü motoru sportif bir sürüş sağlıyor. Motor hem ilk hızlanma hem de ara hızlanmalarda istekli ve canlı. 
Sürüş modu seçebilmek ve dört tekerlekten çekiş sistemi önemli avantajlar. Direksiyon net tepkiler veriyor. Motor ile şanzımanın uyumu başarılı, Şanzımandaki “5” (Sport) 


konumu, motoru daha yüksek devirli kullanmak isteyenlere hizmet ediyor. Vitesleri direksiyondan da değiştirebilmek sportif sürüşü destekliyor. Fren dozu ve mesafesi busınıf için yeterli. Sürücünün yola hakim bir oturma pozisyonu var ve görüş açıları geniş. 
Süspansiyon tatlı-sert ayarlı. İzolasyon ise daha iyi olabilirdi. Yüksek hızlarda bazı yol, lastik ve rüzgar sesleri iç mekana sızabiliyor. 
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Karşılaştırma SEAT Ateca & Peugeot 3008 


Ğİ 


PSA Grubu'nda faaliyet gösteren Fransız 

marka Peugeot, eskiden de bir kompakt SUV modeli olan 3008'i yeni jenerasyonda yepyeni ve çok iddialı bir araç haline getirdi. 
Zaten bu, markanın 2008, 3008, 4008 ve 
5008 modellerinden oluşan SUV atağının da 
bir parçasıydı. Peugeot bu modelle istediği ilgiyi gördü ve hatta Avrupa'nın en prestijli ödülü olan “Car of the Year"ı da kazanmayı 
başardı. 2017'de Yılın Otomobil seçilen 3008 
bu birinciliği, 7modelin finalde yarıştığı son oylamada 319 puan alarak, Alfa Romeo Giulia'nın önünde elde etti. SEAT Ateca'nın bu finalde yer alamadığını belirtelim. 


Tasarım ve boyutlar 

PSA Grubu'nun EMP2 adlı platformunda geliştirilen ve Peugeot'yu kompakt SUV segmentinde temsil eden 3008, markanın yeni ön yüz tasarımının tüm ayrıntılarını bünyesinde taşıyor. Dik konumlandırılmış büyük ön ızgara, büyük Peugeot amblemi, markanın yeni ışık imzasına ev sahipliği yapan 


led gündüz farları ve diğer aydınlatma birimleri 


ve motor kaputunun yan tarafındaki krom çıta ön görünümde yer alan önemli tasarım özellikleri. Yandan bakıldığında tavan barları, led sinyalli dış dikiz aynaları ve karartılmış 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arka camlarıyla dikkat çeken 3008'in arka bölümünde ise, sağda ve solda yer alan aslan pençesi şeklindeki led stop lambaları ve bu lambaları adeta birbirine bağlayan kalın siyah kaplama dikkat çekiyor. Elektrikli olarak kolayca açılıp kapatılabilen bagaj kapağının içinde 520 litrelik hacim var. 1300 kg boş 


ağırlığa sahip olan 3008'in uzunluğu 4447 mm, 


genişliği 1841 mm, yüksekliği 1624 mm, dingil mesafesi ise 2675 mm. 


İç mekan 
Peugeot 3008'in iç mekanı, adeta standart otomobillerden sıkılıp bambaşka bir kokpite 


/, iğ 
W 


sahip olmak isteyenler için tasarlanmış. İkinci nesil i-cockpit olarak adlandırılan iç mekanda; farklı grafiklerle kişiselleştirilebilen dijital ana gösterge tablosu, alt kısmı düz tasarımlı küçük çaplı direksiyon simidi, “joystick” 

tipi vites topuzu, sürücünün göz hizasına yerleştirilmiş renkli ve dokunmatik ekran ve şalter tipi kumanda birimleri dikkat çekiyor. 
Kısacası, 3008'in iç mekanı modern, teknolojik ve oyuncaklı. 8 inç'lik renkli ve dokunmatik ekranın tepki hızı, Ateca'daki kadar iyi olmasa da yeterli. Küçük çaplı direksiyon simidinin ana gösterge tablosunu perdelemesi ise 

bazı sürücülerin hoşuna gitmeyen bir durum. 


e. 


GT-Line donanımlı test aracımızdaki ön koltuklar geniş ve rahat. Arka koltuk sırasında diz, baş ve omuz mesafeleri yeterli. Ayrıca buradaki zeminin düz olması, üç yetişkinin rahat oturabilmesini mümkün kılıyor. Malzeme ve işçilik kalitesi iyi. Eşya gözü ve bardaklık konusunda da bir sorun bulunmuyor. 


Motor ve şanzıman 

30081.6 THP EAT6 modelinde 1.6 litrelik, 
4 silindirli, 16 supaplı, turbo benzinli motor 
ve EAT6 adlı 6 ileri tork konvertörlü, tam otomatik şanzıman bulunuyor. 6000 d/d'de 
165 HP güç ve 1400 d/d'de 240 Nm tork üreten 


m EEE 


motor, otomobile 206 km/5'lik maksimum hız ve 8.9 saniyelik 0-100 km/s hızlanma süresi sağlıyor. Otomobilin fabrika verisi ortalama yakıt tüketimi 5.7 It/100 km, karbondioksit salımı ise 129 g/km. Ateca'da 4Drive adlı dört 
tekerlekten çekiş sistemi varken tüm 3008 
modellerinin 4x2 olduğunu belirtelim (1.6 THP EAT6 versiyonu sadece GT-Line donanımıyla satılıyor, diğer motor versiyonların Active donanımlarında “Advanced Grip Control" adlı çekiş destek sistemi satın alınabiliyor). 


Sürüş özellikleri 

Kokpiti anlatırken kullandığımız “oyuncaklı” ifadesi aslında tam da sürüşü ifade ediyor. 
Çünkü sürüşe çıkmadan önce, dijital ana gösterge tablosunda nasıl grafikler görmek istediğinize karar vermeniz gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra joystick tasarımlı vites kolunu “D'ye alıp küçük çaplı direksiyon simidini kavrayarak yola çıkabilirsiniz. Bu direksiyon simidi benim hoşuma gidiyor ama herkesin sevmediği de bir gerçek. Direksiyon 


tepkileri hızlı ve net. Tam otomatik şanzımanın 


motorla uyumu iyi ve bence kullanımı çift kavramalılardan daha başarılı. Sürücünün görüş açıları geniş. Sert süspansiyon, bazı 


bozuk yollarda darbeleri iç mekana yansıtıyor. 
Fren dozu ve mesafesi iyi. Motor, son derece istekli ve atak. Hem ilk hızlanma hem de ara hızlanmalar başarılı. Vitesleri direksiyondan da değiştirebilmek sportif sürüşü destekliyor. 
Vites topuzu bölgesindeki “S" butonu, şanzımanı “Sport” konuma almaya yarıyor ve en iyi performansı bu konumda alıyorsunuz. 
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Karşılaştırma SEAT Ateca & Peugeot 3008 


Peugeot 3008 1.6 THP EATG6 
Motor: 1.61t, 4 silindirli, 16V, turbo, benzinli 


Güç: 165HP © 6000 d/d 

Tork:240 Nm ©1400 d/d 

Aktarma: EAT6 (6 ileritam 

otomatik) 

0-100 km/s: 8.9 saniye li. 
Maksimum hız: 206 km/s KE lapa 
Yakıt tüketimi (Ort.): 57 (t/100 km bili 5 
Ağırlık: 1300 kg 

Bagaj hacmi: 520 It 

Baz fiyat: 169.000 TL 


KARAR 


Bir yanda Autobest 2017, diğer yanda Car of the Year 2017... Karar vermek çok zor! En iyisi biz size hangi modelin hangi konuda rakibine üstünlük 
sağladığını aktaralım: Tasarım konusunda zevklerin tartışılamayacağını düşünüp bu kategorideki kararı size bırakıyoruz. Boyut konusunda 3008 
önde çünkü rakibinden daha uzun ve yüksek. İki modelin genişlikleri aynı, 3008'in dingil mesafesi daha uzun ve bagajı da daha büyük. İç mekan konusunda aslında yine biraz kişisel beklenti ve beğeniler öne çıkıyor çünkü bazı sürücüler sade bir kokpit isterken bazıları 3008'inki gibi çok farklı ve oyuncaklı bir iç mekanı tercih edebilirler. Bu noktada Ateca'nın renkli ve dokunmatik ekranı öne çıkarken 3008 buna dijital ana gösterge tablosuyla cevap veriyor. Performans ve yakıt tüketimi konusunda ise 3008 rakibini geride bırakıyor ama bunda da 0.2 It daha büyük ve 15 HP daha güçlü bir motora sahip olması etkili. 3008, Ateca'dan daha yüksek maksimum hıza ve daha düşük yakıt tüketimi ile karbondioksit salımına sahip. Buna karşılık Ateca 4x4 aktarma sistemiyle daha iyi bir arazi performansı sağlıyor. Gelelim fiyatlara... Baz fiyatlar arasında 26.000 TLlik fiyat farkı var ve bu noktada Ateca, 3008'den daha uygun fiyatıyla öne çıkıyor. Uzun lafın kısası, iki modelin de birincilik ödüllerini sonuna kadar hak etmiş olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Hangisini satın alırsanız alın pişman olmazsınız. 
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i SEAT Ateca1.4 EcoTSl ACT 
DSG S&S 4Drive 
Motor: 1.4 It, 4 silindirli, 16V, turbo, benzinli 
Güç: 150 HP © 5000-6000 d/d 
Tork: 250 Nm © 1500-3500 d/d Aktarma: DSG (6 ileri çift kavramalı otomatik) 
0-100 km/s:8.9 saniye 
Maksimum hız:189 km/s 
Yakıt tüketimi (Ort.): 6.3 It/100km Ağırlık:1401 kg 
Bagaj hacmi: 485 It 


; g5 # ei ETE 
| iz “mi Baz fiyat: 143.000 TL 
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Hibrit teknolojili Hyundai lonig yollara çıktı. Biz de bu yepyeni modeli Istanbul'da düzenlenen lansmanında kullandık. 


is 
Emre Anamur emreanamurGautopress.com.tr 


Önce bu yeni modelin adından 
—m başlayalım: lonig, adını İngilizce “lon” (elektrik yüklü atom parçacığı) ve “Unig" (Kendine has) kelimelerinin birleştirilmesinden alıyor. Modelin adı İngilizce “Ayonik” diye okunuyor ancak Hyundai Türkiye yetkilileri, daha kolay telaffuz edilen “İyonik” okunuşunu tercih etmişler. 
Modelin reklam ve iletişim çalışmaları “İyonik” telaffuzuyla gerçekleştiriliyor. 


Tasarım ve boyutlar 

Hyundai lonig, Red Dot 
Tasarım Ödülü kazanan ve bu sayede tasarımını “güzel" olarak tescilleyen bir otomobil. Yeni bir platformda geliştirilen otomobilin rüzgar direnç katsayısı 0.24 Cd. 
Bu da tasarımın güzel olduğu kadar aerodinamik olduğunu da kanıtlıyor. lonig'in tasarımı diğer Hyundai modellerinden farklı. Markanın yeni ön ızgarası korunmuş olsa da bu ızgaranın dokusu farklı. Ön aydınlatma grubunun da görünümü alışılmışın dışında. Yandan bakıldığında standart bir modelmiş gibi bir izlenim bırakan otomobil, farkını arka tasarımda ortaya koyuyor. 
Arka camı boydan boya kat ederek ikiye bölen entegre spoyler, büyük “Hyundai” amblemi, amblemin altındaki “ION10" logosu, sağ taraftaki "hybrid" logosu ve arka tamponun hemen üst kısmındaki siyah gövde eklentisi bu bölümün dikkat çeken özellikleri arasında yer alıyor. Euro NCAP çarpışma testinde 5 üzerinden 5 yıldız alan lonig'in ultra dayanıklı çelikten üretildiği belirtiliyor. Kompakt fastback (liftback de diyebiliriz) olarak adlandırılan otomobilin uzunluğu 4470 mm, genişliği 
1820 mm, yüksekliği 1450 mm, 
dingil mesafesi ise 2700 mm. Boş ağırlığı1445 kg olan otomobilin arka camla birlikte açılan bagajının hacmi ise 443litre. 


İç mekan 

Otomobilin kokpiti son derece modem bir görünüme sahip. 
Rahat okunan gösterge birimleri, ergonomik yerleştirilmiş kumanda 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birimleri, sportif ve modern direksiyon simidi, 8 inç'lik renkli ve dokunmatik ekran kokpitte ilk dikkati çeken özellikler. Eşya gözü ve bardaklık konularında cömert olan lonig'in ön koltukları da rahat. Arka koltuklara ise oturma fırsatım olmadı. 


Motorlar ve şanzıman 
Hyundai lonig, hibrit teknolojili 


bir otomobil ve araçta biri benzinli, 


diğeri elektrikli olmak üzere toplam iki motor bulunuyor. 1.6 
litrelik benzinli motor, 5700 d/d'de 
105 HP güç ve 4000 d/d'de 147 Nm 
tork üretiyor. Elektrikli motorun tek başına ürettiği güç 43.5 HP Elektrikli motoru besleyen lityumiyon polimer pillerin kapasitesi ise 1.56 kW5. İki motorun toplam 
gücü 141 HP toplam torku ise 205 
Nm.1445 kg boş ağırlığa sahip lonig'in maksimum hızı 185 km/5, 0-100 km/S hızlanma süresi 

ise TL1 saniye. Yakıt tüketimi, fabrika verilerine göre hem şehir içinde hem şehir dışında hem 

de ortalamada 3.9 It/100 km. 
Otomobilin karbondioksit salımı ise 92 g/km. Yakıt tüketimi ve emisyon değerleri övgüyü hak ediyor. Motor 6 ileri DCT (çift kavramalı otomatik şanzıman) ile kumanda ediliyor. 


Sürüş özellikleri 

Hyundai lonig'i İstanbul'da bizim için belirlenen 23 km'lik bir güzergahta, normal trafiğin içinde kullandık. Basın mensupları için ödüllü bir yarışma da organize edilmişti ve amaç bu parkurda en düşük yakıt tüketimi ortalamasını elde etmekti. Rotamız sırasıyla Emirgan, Tarabya, Hacıosman, Maslak, Levent, Gayrettepe, Etiler, Bebek, Emirgan'dı. Ben, bir yandan video çekimi de yaparken bu parkurda 4.2 1t/100 km'lik tüketim değeri elde ettim ama bazı arkadaşlar 3 küsur litrelik değerlere inmeyi başardılar. 
Bence tüm bu rakamlar çok başarılı. Öte yandan, her hibrit otomobilde olduğu gibi lonig'te de eğlenceli bir sürüş söz konusu. 
Otomobili kullanırken enerji monitörünü takip etmek insanın 


hoşuna gidiyor ve aynı zamanda düşük yakıt tüketmeye de teşvik ediyor. Entegre spoyler dışarıdan güzel gözüküyor ama sürücünün arka görüşünü engellediği de 

bir gerçek. Sürüşümüzde düşük yakıt tüketmeyi hedeflediğimiz için otomobilin performansını ve dolayısıyla da yol tutuşunu test edemedik. 


Sonuç 

lonig, 123.900 TL başlangıç fiyatıyla Türkiye yollarına çıktı. Otomobilde, hiçbir ücret farkı ödemeden “3 yıl/Sınırsız km” “5 yıl/100.000 km" ve “7 yıl/80.000 km" mekanik garanti seçeneklerinden biri tercih edilebiliyor. 


dai lonig 


Ağustos 201731 


© Lansman vw. MX-5RF ve Mazda Yeni CX-5 


Fatih Tan / Yunanistan fatihtanautopress.comitr 


pıt Japon otomotiv üreticilerinin —m  enönemli markalarından biri olan Mazda, KODO tasarım felsefesiyle şekillendirdiği otomobillerine “Hareketin 
Ruhu” felsefesini de katarak direkt olarak sürücü odaklı ve rakiplerinden daha iyi ayrılan otomobiller üretmeye başladı. Bu felsefenin en önemli iki örneği olan MX-5 RF ve Yeni CX-5 modelleriyle dolu dolu iki gün geçirdik. 

Bu yazımıza öncelikle CX-5'ten başlamak istiyoruz. 


MAZDA YENİ CX - 5 

Mazda'nın Jinbalttai “Sürücü-Araç Bütünlüğü" anlayışının etkinliğini kanıtlayan, insan merkezli tasarım ve mühendislik felsefesinin ürünü olan CX-5, sadece dinamik tasarımı ve heyecan verici sürüş performansıyla değil, aynızamanda şirketin yıllık satışlarının yaklaşık yüzde 25'ini oluşturmasıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Hazır tasarım demişken dış tasarımla alakalı detaylardan konuya başlayalım. 

Öncelikle yeni CX-5 dışarıdan 


keskin ve sade hatlardan oluşuyor. 
Öne uzayan motor ızgarası bölümü otomobilin boyutundaki değişikliği ortaya çıkarırken bu detayın parlak siyah renkte olması o'nu 

bir o kadar da şık bir görünüme kavuşturmuş. 

Otomobilin yan profilden detayı aslında başlangıçta yazdığımız sade tasarım dilini örnekliyor ancak arkaya geçtiğinizde ise dışa doğru konumlanan stoplar biraz küçük ve otomobilin geniş gözükmesini sağlamış. 

Sürücü kapısını açıp içeriye a geçtiğinizde ise Mazda'dan Mazda Türkiye Genel Müdürü Nurkan Yurdakul, lansman boyunca bize tanıdık olan kokpit sizi karşılıyor. eşlik etti. 
Konsol ortasında bir çıkıntı gibi yer alan MMİ multimedya ekranı hem dokunmatik hem de orta konsoldaki döner tuş sayesinde kontrol edilebiliyor. Vites kolunun hemen yanında yer alan sürüş modu sayesinde otomobilin vites değişim süresini uzun ya da kısa olarak Economy ya da Sport diye ayarlayabiliyorsunuz. 

Sürüşe başladığınızda ise kabinin Alman Premium markalardan farksız olduğunu fark ediyorsunuz. Deri kaplı ön konsol, 


 — 


) Aslında birbirinden çok farklıikimodel | lansmanı oldu. Hem CX-5 hemdeMX-5 | 
| RFilegüzel zamanlar geçirdik. 


yumuşak plastikler, iyi bir oturma pozisyonu gerçekten CX-5'in 

bu segmentte iyi bir alternatif olduğunu gösteriyor. 

Sessiz bir kabine ve 2 litrelik atmosferik motora sahip olan CX- 
5, biraz hızlanmak istediğinizde motor devrini yukarıya çıkaran şanzımanı yüzünden olası bir motor sesiyle sizi karşılaştırıyor. 

Tamamen yeni CX-5'in 
SKYACTIV gövde teknolojisinde, önceki modellere kıyasla kaportanın burulma direncini yüzde 15 arttırılmış ve direksiyon hareketlerine verilen tepki süresi 


de azaltılmış. 

Tamamen yeni CX-5'in 
SKYACTIV şasi teknolojisine sahip direksiyon, süspansiyon ve fren sistemleri daha hassas bir hale getirilmiş, oldukça konforlu bir sürüş sunan CX-5'in yol tutuş dengesi de bununla birlikte geliştirilmiş. 

SKYACTIV araç dinamikleri teknolojilerinden olan G-Vectoring Control (GVC) teknolojisiyle donatılan CX-5, her zamankinden daha konforlu, hassas ve tepki gücü yüksek bir yapıya kavuştu. 

Mazda CX-5 Türkiye'de 


Mazda'nın "Hareketin Ruhu” felsefesinin son meyveleri olan CX-5 ve MX-5 RF ile tanışmak için Yunanistan'ın Sakız adasına gittik! 


tek motor seçeneği ile satın alınabiliyor. SKYACTIV-G 2.0 
teknolojisine sahip 160 beygir gücündeki otomobil, sürekli dört çeker modunda çalışıyor ve 6 ileri otomatik şanzımana sahip. CX-5, 
183 bin 552 TLlik etiket fiyatında. 


MAZDA MX-5 RF 

Ve işte otomotiv sektörünün en efsanevi modellerinden biriolan MX-5... Satışa sunulduğu ilk günden beridir sürüş hissi bakımından tüm müşterilerini memnun eden, roadster kültürünün en önemli 


temsilcisi olan MX-5 artık RF diye adlandırılan “Retractable Fastback" modeliyle karşınızda. 

MX-5 RE, hem üzeri açılabilen hem de coupe otomobil seven müşterileri düşünerek üretildi. 
Elektronik olarak açılıp kapanan bu yapı tahmin ettiğiniz gibi ciddi bir ağırlığa sahip değil. Soft Top diye adlandırılan yumuşak tavanlı versiyondan sadece 45 kg daha ağır! 

MX-5RF'yi1.5ltve2.0lt atmosferik motorlarla tercih edebiliyorsunuz. 1.5 litrelik motor düz şanzımana sahipken 2.0 litrelik 


motor otomatik şanzımanla satın alınabiliyor. 

MX-5 RF ile sürüşe başladığınızda ise standart MX- 
5'ten farklı olarak daha az rüzgar sesi duyuyorsunuz. RF'nin tavanını açıp kapatmak içinde 10 km/s hızın altına düşmeniz gerekiyor yani dursanız daha iyi... Ancak otomobilin arkasına ya da yanına baktığınızda bu tarzın MX-5'e oldukça karakteristik bir duruş kattığını fark ediyorsunuz. 
Mazda MX-5 RF 138 bin 282 
TL'den başlayan fiyatlarla Mazda bayilerindeki yerini aldı. 
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Nissan markasının amiral gemisi olan X-Trail, yenilendi. Aslında 
2000 yılında ilk defa kompakt SUV 
olarak piyasaya çıkan otomobil. Oashıgai modelinden sonra bayrağınıona devrederek bir üst sınıfa çıktı. 

Otomobili ilkkez, ön tarafından gördüğünüzde keskinleşen tasarıma sahip olan yeni farları, marka vurgusunu yapan büyük logosunu fark ediyorsunuz. 
Yan taraftan X-Trail'e baktığınızda ise otomobilin etek dediğimiz kısmındaki plastik detayların kromla süslendiğini ve daha fazla off-road karakteristiğine kavuştuğunu anlıyorsunuz. Arka kısma geçtiğinizde ise bir önceki versiyonla aynuolan stoplarınkarartıldığı ve ledteknolojisine kavuştuğunu fark ediyorsunuz. 

Kapısınıaçıp aracın içine göz attığınızdasise'üç kollu ve spor bir tasarıma sahip'olan yeni direksiyon aracın içindeki tüm görselliği değiştiriyor. Yeni direksiyonla birlikte gelen direksiyon ısıtma özelliği de belirtmemizde fayda var... 

Merkezi küçültülen ve kolları inceltilen direksiyon sürücüye yüzde 
17 daha fazla görüş sunuyor. Sağ ve 
sol taraftaki dört yönlü kumanda 


düğmeler ıtasarımı da yenilen ve artık daha sezgisel b kullanıcıya sunabiliyor. ; 

Beş veya yedi koltuk olmak üzere iki farklı koltuk düzenine sahip olan Nissan X-Trail'in Platinum donanım seviyesinde deri döşeme standart olarak sunuluyor. 
Mevcut X-Trail'de sadece ön koltuklarda sunulan koltuk-ısıtma sistemi, yeni X-Trail'de ikinci koltuk sırasında da/3. 
Koltuk sırası hariç) Platinum donanım seviyesinde standart olarak sunuluyor: 

Nissan, premium ses sistemi geliştiricisi Bose işbirliğiyle Platinum donanım seviyesinde yeni bir ses sistemini müşterilerine sunuyor. 

Yenilenen X-Trail'e yeni Nissan İntelligent Mobility teknolojileri eklendi. 
Geri manevra yaparken veya park yerinden çıkarken oluşması muhtemel kazaların önüne geçmek için ilk kez “Arka Çapraz Trafik Uyarısı" sunuluyor. 
Yaklaşan bir tehlikeye rağmen sürücünün manevrasını sürdürmesi halinde sistem sürücüyü görsel ve işitsel olarak uyarıyor. 

X-Trail'de 2014 yılından bu yana sunulan “Çarpışma Önleyici Sistem, Yaya Algılama” özelliğini de geliştirildi. 
Aracın ön tarafında bulunan radar ve 


<Ullanın 


diriyo 

“Yenilenen Nissan X-Trailld bir başka yeni teknoloji ise Kalkış Desteği (HSA)ile birlikte ) , ie çalışan Sabit Durma Desteği (SSA)"I A O 


Otomobili üç dakika:boyunca bulunduğu O N yi pozisyonda sabitbir şekilde tutan SSA ra o İİ 


ardından el frenini otomatik'olarak devreye sokuyor ve böylece sürücüye ayağınıfren pedalından çekme özgürlüğü sunuyor. Sürüş güvenliğini ve sürüş konforunu arttıran SSA devreye girdiğinde gösterge panelinde yeşil bir ışık beliriyor 
Nissan markası; amiral gemisine yakışan güncellemelerle yenilenen X-Trail'i Türkiye'de satışa sundu. 
Otomobil Sky Pack, Design Pack ve Platinum donanımlarıyla ülkemizde satışta. X-Trail sadece, sizinde hatırladığınız, Renault Nissan ittifakından doğan 1.6 litrelik dizel üniteyle satın alınabiliyor. Ancak düz ve otomatik olmak üzere otomobilin aktarma organında değişiklik yapabiliyorsunuz. 

X-Trail'in ülkemizdeki başlangıç fiyatıysa:162bin500 TL! 
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Otocu Adam 


“Tesla dedi gözlerin! 


Bulafı her zaman sevmişimdir. Büyüklerimiz söylemiş sanırsam: -a- Geçti Bor'un pazarı, sür eşşeğini Niğde'ye... Biz milletçe hala “yerli” bir markanın, şimdi, şu sıralar mümkün olup olamayacağını tartışa duralım, atı alan Üsküdar üzerinden, dünyaya doğru yol almış durumda maalesef... Bunu “Tesla” için söylüyorum özellikle... Kimse alınmasın, darılmasın! Adamlar yaptı işte. Tesla dediğimiz marka, hafızam beni yanıltmıyorsa (Wikiedia'ya bakamıyorum tabii!) 5 ya da 6 yıl önce ilk elektriklisini piyasaya sürmüştü. 
Aslında kendi geliştirdiği bir araç değildi. Lotus'un Evora'sından almış, üzerine elektrikli bir motor ve yazılım kondurmuştu. Sattı mı? Sattı... Ardından bir sedan ve bir de SUV geliştirdi. Kendi imkanlarıyla bu kez. Bununla da yetinmedi, kısa sürede bir de ucuz sedan geliştirdi. Üstelik üç günde 300 bine yakın sipariş alabilecek bir sedan. Ne çok fazla reklam yaptı, ne de bayi açtı. 
Paraları topladı, mega fabrika yatırımına katık etti... Öyle bir fabrika ki, sadece otomobil üretmeyip, evsel çözümler, piller üreten bir fabrika tasarladı... 
Söylediği kadarıyla, 2018 yılından itibaren yılda 500 bin adet üretebilecek bir fabrikaymış bu. Tabii yeni tanıttığı Model 3 için bekleyen 500 bin kişiye otomobillerini teslim ettikten sonra nereden bu kadar talep bulacak, halen şaşırmaktayız... Ancak olmaz diye bir şey yok, olur mu olur. "Altlık" yapılmış, araçlar pazara sunulmuş, hayran ve alıcı kitlesi oluşmuş bile şimdiden. 
Düşünsenize, hiçbir reklamı hatta distribütörü olmasa bile bugün Türkiye'de dahi hayranları, forumu ve kitlesi hazır! Millet “Abi ne zaman gelecek, alırım valla!" diyor. Yakında kamyon arkasında “Tesla dedi gözlerin" yazısı görsem, gam yemem yani! 

Evet, benim derdim Tesla ile değil tabi. Olay başka. Şu sıralar bazı yazarlar şunu tartıştırıyor... “Hibrit” denilen teknolojinin yarını var mı? Yoksa gelecekte “geçerli akçe" elektrikliler mi? 

Şimdi “bana kalırsa” moduna geçiyorum bunun için... Arkadaşlar, gelecekte “hibrit” araçlar bana göre olacak ve pek de güzel satacak. Çünkü insanlar, “motor sesi" duymak isteyecek gelecekte de... Benzinli ve dizelden oluşanr “içten yanmalı" motor ölmedi ki, doğrudan doğruya elektriklilere geçelim! 

Düşünün bir kere... Türkiye'de bir genç çocuk, hani şu babasının ya da ağabeyinin otomobilinin direksiyonuna park halindeyken oturup “Vuuuuttt" yapan ve direksiyonu çevirip duran gençlerden bahsediyorum... Sanıyor musunuz ki, birden bire elektrikli ve “tıssss" diye ses çıkartan, şarj noktası bile doğru dürüst bulunmayan ülkenin yollarına Tesla ya da benzeri bir otomobille çıkacak... Daha devir kesiciye kadar gaza sonuna kadar abanmamış büyük egzoz takmamış, üç-beş “pati” çekmemişken elektrikli aracın direksiyonuna mı oturacak hemen? Yapmayın ağalar yaaa!.. 

Peki bu elektrik denilen şey, ağaçtan mı toplanıyor, yoksa doğada kendiliğinden mi yetişiyor? Bunun için doğalgaz, kömür, hidroelektrik hatta nükleer santraller yapılmıyor mu? Sadece güneş enerjisi kullanıldığını söyleyip güldürmeyin insanı yahul. 

Evet, gelecekte elektrikli araçların payı olacak, inkar etmiyorum. 

Ama piyasanın tamamının elektriklilerden oluşacağını savunup gülünç olmayalım isterseniz. Yerli bir marka planlarken de lütfen düşünerek atalım adımlarımızı... Bakın ilk treni kaçırmıştık. İkinci treni de kaçırmış durumdayız. 
Zira elektrikli otomobiller konusunda bir marka çıktı ve kendisine öyle ya 

da böyle piyasa yaptı. Volvo'yu alan Çinli Geely bile yeni çıkarttığı “Link&Co" markasını oturtamadı bir türlü. İyi düşünelim, kaynaklarımızı doğru harcayalım, planlarımızı doğru yapalım, somut hayaller kuralım... Yapılmamışı yapalım, yerimizi alalım derim... 

Bu fakir, bunları söyler... Kimisinde doğru söyler, kimisinde teşbih eder. Ama kötülük olsun diye değil, iyilik olsun diye söyler... Kalın sağlıcakla... 
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pi Benim derdim Tesla ile değil tabii. Olay başka. 
Şu sıralar bazı yazarlar şunu tartıştırıyor... 
“Hibrit” denilen teknolojinin yarını var mı? Yoksa gelecekte 
“geçerli akçe" 
elektrikliler mi? TV 


Toyota Yarism. 


Toyota Yaris Sürüş İzlenimi 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Toyota Yaris yeni motoruyla ne kadar iddialı? Yola çıkıyoruz... 
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Yaris ufak bir makyaj 

operasyonundan geçti. 
Otomobilin ön ve arka tasarımında yeni bir mimariye yer verilirken, Yaris'in üzerindeki yatay çizgiler, aracın daha geniş görünmesini sağlamış. Yenilenen Yaris'in ön bölümünde yeni bir tampon, yeni farlar ve ön panjur ile akıcı bir çizgi oluşturulurken, yeni arka bölüm ve stop grubu ise, aracın profiline ekstra uzunluk ve sportiflik katıyor. Test aracımız gördüğünüz gibi çift renkli bir tasarıma sahip. 
Burenk kombinasyonu özellikle çok şık duruyor. 

Yeni Yaris'in kabini, yeni döşemeler, renkler, ince detaylarla ve artan ergonomik alanlarla şimdi daha da modem bir görünüme kavuştu. Ancak malzeme kalitesinin çok iyi olmadığını belirtelim. Yenilenen Yaris'te yeni sürücü göstergesinde iki analog gösterge ve onların ortasında yeni 4.2 inç'lik renkli TFT çoklu bilgi ekranı yer alıyor. Farklı bilgiler ve araçla ilgili detaylar buradan takip edilebiliyor ve kullanıcı istediği ekranı direksiyondaki düğmelerden seçebiliyor. 
ToyotaTouch 2 multimedya sistemi çok kolay kontrol ediliyor ve başarılı dokunmatik hissine sahip. Bu multimedya ekranı şimdilik Apple Car Play 


ve Android Auto uygulamalarını desteklemiyor. 

Ön kısımda geniş bir oturma alanı sunan araç, arka kısımda biraz kısıtlı... Zaten bu sonuçta B sınıf bir otomobil ve fazlasını beklememek lazım. Yaris'in bagaj hacmi ise yetersiz. Ben bebek arabasını katlayıp bagaja sığdırmak için pandizotu çıkartmak zorunda kaldım. Çarşı Pazar dönüşlerinde ise sıkıntı yaşamazsınız. 

Gelelim bizi en çok ilgilendiren konuya... Yaris eski versiyonda en üst motor seçeneği olan 1.33 
It'lik benzinli motorunu artık ürün gamından çıkarttı. Bunun yerine tamamıyla yenilenen 1.5 litrelik Tm HP güç üreten yeni bir motor getirdi. Bu motor 1.33litrelik motordan daha ekonomik ve daha performanslı olmasıyla dikkat çekiyor. 

1.5 litrelik atmosferik motor sayesinde Yaris performanslı 
ve akıcı sürüşler yapabiliyor. 111 
beygir gücündeki motor, 136 Nm tork üretiyor. Toyota'nın Multi Drive S isimli cvt şanzımanı bizce piyasadaki en iyi alternatiflerden 


biri... Tamam sürüş keyfini bir miktar törpülese de şehirde bizden alkışı hak ediyor. Fabrika verisi 4.8 litrelik ortalama yakıt tüketimi ise ne yazık ki pek gerçekçi değil... 


Toyota Yaris 1.5 Style X-Trend MDs Motor:1.5lt, 4 silindirli, 16V,benzinli Güç: 11 HP © 6000 d/d 


Tork:136 Nm © 4400 d/d 
Aktarma: Önden çekişli, 7 ileri Multi Drive S 

Biz yeni Yaris'in yeni motor ve şanzıman kombinasyonunu beğendik. 0-100 km/s:11.2.sn 

Ne yazık ki fiyat 80 bin TL seviyesinde ve keşke daha makul Maksimum hız: 175km/s 


Yakıt tüketimi (Ort.): 4.8 t/100km Boş ağırlık: 1065 kg 
Fiyat:82.340 TL 


olabilseydi. Yaris 2. El değeri ve Toyota ismiyle sınıfındaki önemli alternatiflerden biri. 
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Makyajlanarak yeni bir yüze ve yeni özelliklere kavuşan Mercedes-Benz GLA 


modelini İstanbul ve çevresinde kullandık. 


ei 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pıN Alman premium otomobil Tasarım ve boyutlar yeni çift çıtalı ön ızgara ve ışık -m üreticisi Mercedes-Benz, GLA Serisi, Mercedes-Benz'i yolu şeklindeki led gündüz kompakt SUV sınıfında yer alan Audi 03 veBMW XI karşısında farları dikkat çekiyor. Motor başarılımodeli GLAyı makyajladı. . kompakt SUV segmentinde kaputunu uzunlamasına kat Bakalım makyaj GLAya ne temsil ediyor. Otomobilin eden iki bombeli çizgi, aracı kaslı yenilikler getirmiş? makyajla yenilenen tasarımında ve heybetli gösteriyor. Yandan 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bakıldığında “dropping line" denilen ve ön farlardan doğup stop lambalarında sona eren çizgi de önemli tasarım öğelerinden biri. Siyah tavan barları ise 

SUV görünümünü destekleyen özellikler arasında yer alıyor. 
Urban donanımlı test aracında 18 
inç'lik standart jantların yerine 
opsiyonel olarak takılmış olan 19 
inç'lik jantların tasarımı ise 
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B Artıları : Tasarım, malzeme, işçilik, performans 


Eksileri : Yüksek şaft tüneli, motor kaputu amortisörlü değil 


Mercedes-Benz GLA 200 
Motor: 1.61t, 4 silindirli, 16V, turbo, benzinli 

Güç:156 HP © 5300 d/d 

Tork: 250 Nm © 1250-4000 d/d Aktarma: 7G- DCT (Zileri çift kavramalı otomatik) 

0-100 km/s: 8.8 saniye 


> a il Maksimum hız: 215 km/s 

a ve mi MZ yi > sönen Yakıt tüketimi (Ort.): 581/100 km 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Ç) Sürüş İzlenimi Mercedes-Benz GLA 


pek de göze hoş gelmiyor. Araca arkadan bakıldığında ise led aydınlatma birimleri ve çift egzoz çıkışı dikkat çekiyor. Bagaj kapağı elektrikli mekanizmaya sahip 
olan otomobilin bagaj hacmi 421 
litre. Bu hacim, arka koltuklar öne katlandığında 1235 litreye çıkıyor. 
Ayrıca arka koltukların sırtları15 derece öne-arkaya ayarlanabildiği için, 421 litrelik bagajı 481 litre olarak da kullanmak mümkün. 


İç mekan 

GLANIn iç mekanı, alışılmış Mercedes-Benz kalitesine sahip. 
İşçilik üst seviyede. Üç kollu sportif direksiyon simidinin arkasında yer alan ana gösterge tablosunda iki büyük yuvarlak analog ve ortalarında bir dijital birime yer verilmiş. Rahat okunan ve kolay takip edilen bu göstergelerden birçok konuda bilgi alabiliyorsunuz. Eşya gözü ve bardaklık konusunda son derece cömert olan iç mekanda, ön konsolda yer alan ve dokunmatik olmayan renkli ekrana orta konsoldaki çevirmeli, ittirmeli ve bastırmalı yuvarlak birimle kumanda edilebiliyor. Bu ekrandan navigasyon da dahil olmak üzere çok çeşitli bilgi ve ayarlara ulaşılabiliyor. Biraz aşağıya konumlandırılmış olan çift yönlü otomatik klima hızlı ve etkin çalışıyor. Ön koltuklarda yer alan entegre kafalık, benim sevdiğim özelliklerden biri. 
Ayrıca ense bölümünde boşluk olması, ön yolcu koltuğunda 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kimse oturmuyorken arka sağ koltukta oturan çocuğunuzun 

yolu görebilmesini sağlaması bakımında çok önemli. Elektrikli perdeye sahip açılır cam tavan, istendiğinde iç mekanı aydınlık ve ferah kılmak için ideal. Aracın arka koltuk sırasının zeminindeki şaft tüneli hayli yüksek. Diz, baş ve omuz mesafelerinde ise sorunsuz. 


Motor ve şanzıman 

Test aracımızda 1.6 litrelik, 4 
silindirli, 16 supaplı, turbo benzinli motor ve 7G-DCT adlı ileri çift kavramalı otomatik şanzıman bulunuyor. 5300 d/d'de 156 HP güç ve 1250-4000 d/d'de 250 Nm tork üreten motor, otomobile 
215 km/S'lik maksimum hız ve 8.8 
saniyelik 0-100 km/5 hızlanma süresi sağlıyor. Otomobilin fabrika verisi ortalama yakıt tüketimi 5.8 
It/100 km, karbondioksit salımı ise 135 g/km. 


Sürüş özellikleri 

Önden çekişli olan GLA 200 
keyifli bir sürüşe sahip. Dynamic Select sistemi sayesinde, “Eco”, “Comfort” “Sport” ve ayarları sizin yapabildiğiniz “Individual sürüş modları seçilebiliyor. Bu sayede sürüşünüzü “size özel" kılabiliyorsunuz. Direksiyon tepkileri iyi, yol tutuş da bir kompakt SUV için başarılı. Elbette 4x4 aktarma sistemi olsaydı, aracın hem arazi performansı hem de asfalttaki yol tutuşu daha da iyi olurdu. Sürücünün görüş açıları geniş ve sorunsuz. Yüksek 


oturma konumu yola hakim bir sürüş pozisyonu sağlıyor. GLAnın fren performansı da yeterli. Çift kavramalı otomatik şanzıman motorla uyumlu çalışıyor. Vites geçişleri hızlı ve sarsıntısız gerçekleşiyor. Ayrıca vitesleri direksiyon simidindeki kolcuklarla da değiştirebiliyorsunuz. Öte yandan, vites kolunun da orta konsolda değil, birçok Mercedes-Benz modeli gibi direksiyon simidinde olduğunu belirtelim. 

Bu da orta konsolda boş alan sağlaması bakımından yararlı 


KARAR 

Makyajlı Mercedes-Benz GLA 
200 ülkemizde Comfort, Urban 
ve AMG adlı donanımlarla satılıyor. Bu donanımların 

baz fiyatları 185.200 TLile 217.800 TL arasında değişiyor. 
Bu sayfalarda fotoğraflarını gördüğünüz test aracı Urban donanımına ve bazı opsiyonel donanımlara sahip ve fiyatı 234.900 TL. Otomobilin gövde rengi ise “Kanyon Beji” olarak adlandırılıyor ve metalik. 
Makyajlı GLA, ülkemizde GLA 
200 modelinin haricinde bir de 
GLA 180 d 7G-DCT (1.5 It dizel 
710 HP) versiyonuyla da satılıyor. 
GLA, premium kompakt SUV satın almak istiyorsanız, mutlaka test etmeniz gereken başarılı bir seçenek. 


bir özellik. Aracın süspansiyon sistemi, test kullanımımız boyunca hem asfalt hem de arazide konfor yönünden bir sorun yaşatmadı ama birçoğu nizami olmayan kasislerden yavaş geçmekte fayda var. 
Kağıt üstündeki verilerden de anlaşılacağı üzere, GLA 200'de atak ve istekli bir motor var. 
Gerek ilk hızlanma, gerekse ara hızlanmalar başarılı. Maksimum hız da fazlasıyla yeterli. Yakıt tüketimi ise test ortalamamızda 9.0 lt/100 km civarındaydı. 


co 00 . o o 
Honda Civic Sedan R91.5 Turbo CVT Sürüş İzlenimi 


ormans, tüketim, fiyat 3 | irbazı donanım eksiklikleri: > 


Honda Civic Sedan RS 1.5 Turbo CVT Motor: 1.51t, 4 silindirli, 16V, turbo, benzinli Güç:182HP © 6000 d/d 

Tork: 220 Nm ©1700-5500 d/d 

Aktarma: CVT 

0-100 km/s: 81 saniye 

Yakıt tüketimi (Ort.): 6.0 It/100 km Ağırlık: 1388 kg 

Bagaj hacmi: 519 It 

Fiyat: 119700TL 


e air 5 en “TT Civic Sedan versiyonu olan RS'i 


İstanbul ve çevresinde test ettik. 


ia 
- Emre/namur 
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Honda Civic Sedan, Şubat 

2017'de "RS" adlı yüksek performanslı versiyona kavuştu. Bu versiyonda yer alan 1.5litrelik turbo benzinli motor, ürettiği 182 HP'lik güçle adını şimdiden Civic Sedan tarihine altın harflerle yazdırdı. 


Tasarım 

Türkiye'de üretilen Civic Sedan RS; dış tasarım bakımından, 1.6 
It benzinli motor ve “Premium” “Elegance” ile “Executive” adlı donanımlarla satılan kardeşinden bazı farklara sahip. İlk göze çarpan, bu modelde krom değil, siyah ön ızgaraya yer verilmiş olması. RS'in ön tasarımındaki tüm aydınlatma elemanları (gündüz farları, kısa-uzun farlar ve sis farları) led teknolojisine sahip. Otomobile yandan bakıldığında 215/50 RI7 boyutlarında alüminyum alaşımlı yeni jantlar, parlak cam orta çıtası ve koyu krom kapı kolları dikkat çekiyor. Arka tasarımdaki farklar ise "RS"logosu ve arka spoyler... 


Boyutlar 

RS, 4648 mm uzunluğa, 1799 mm genişliğe, 1407 mm yüksekliğe ve 
2698 mm dingil mesafesine sahip. 
Bagaj hacmi ise 519litre. RS, 1.6 lt motorlu kardeşinden 66 kg daha ağır: 1388 kg. 


İç mekan 

Civic Sedan RS, biraz kısıtlı da olsa, içmekanda da kardeşinden bazı farklılıklara sahip. Bu farklar arasında mavi yerine kırmızı gösterge ekranı, alaşımlı gaz ve fren pedalları ile direksiyon simidindeki vites değiştirme kulakçıkları sayılabilir. Bu farklar haricinde, Civic Sedan RS'in kokpiti, kardeşiyle aynı özellikleri paylaşıyor. Donanım olarak ise, bu versiyonun, yeni Civic Sedan'ın zirvesi olduğunu söyleyebiliriz. 
Otomobilde malzeme kalitesi tatminkar. Eşya gözü ve bardaklı konusunda cömert olan Civic 
Sedan RS, oturma alanlarında da sorunsuz diz, baş ve omuz mesafeleri sunuyor. 7 inç'lik renkli ve dokunmatik Honda Connect ekranı, kolay kullanımıyla konforu arttırıyor. Günümüzün olmazsa olmazları arasında yer alan usb ve aux girişleri ile bluetooth bağlantısı da mevcut. Gösterge birimleri kolay okunuyor, burada kullanılan kırmızı renk performansa vurgu yapıyor. 


Motor ve şanzıman 

Civic Sedan RS modelinde 6000 
d/d'de 182 HP güç ve 1700-5500 d/d aralığında 220 Nm tork üreten 1.5litrelik direkt enjeksiyonlu turbo benzinli VTEC motor ve CVT 


şanzıman bulunuyor. Otomobilin maksimum hızı200 km/s 
(elektronik olarak sınırlandırılmış), 
0-100 km/s hızlanma süresi ise 81 
saniye. Yakıt tüketimi ise fabrika verilerine göre şehir içinde 8.3, şehir dışında 4.7, ortalamada ise 6.0lt/100 km. Sürekli değişken otomatik şanzıman, 7 ileri oranlı 


Tarihteki en güçlü Civic Sedan versiyonu olan RS, standart versiyondan çok da farklı bir dış tasarım ve iç mekan sunmadan, yüksek performans isteyen Honda severlere mütevazı bir şekilde cevap veriyor. Bu performansı 119.700 TL'ye satın almak son derece cazip ama bu uygun fiyatın karşılığında otomobilde bazı donanım eksiklikleri bulunduğunu da belirtelim. 


olarak ayarlanmış ve dilediğinizde direksiyon simidindeki kulakçıkları kullanarak da vites değiştirebiliyorsunuz. 


Sürüş özellikleri 

Yeni 1.5 litrelik motor, son derece atak bir yapı sergiliyor. Motor; gerek ilk hızlanmada, gerekse ara hızlanmalarda, otomobili istekli bir şekilde ileriye taşıyor. 
Elbette CVT yerine, modern bir tam otomatik (benim tercihim) 
ya da çift kavramalı otomatik şanzıman olsa bu performans daha da artacak ve sürüş keyfi de katlanacak. Öte yandan; RS'in fren ve süspansiyon sistemi kardeşiyle aynı ve ilk kullanımımız sırasında yeterli olduğu izlenimini verdi. 
Hem önde hem de arkada bağımsız süspansiyon kullanılması, bu segmentte az modelde bulunan bir özellik ve hem konforu hem de yol tutuşu olumlu yönde etkiliyor. 
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g Sürüş izlenimi Opel Insignia Grand Sport 


Opel Insignia cinin 
Grand Sport 


Opel markasının amiral gemisi İnsignia baştan aşağıya yenilendi. Yepyeni Insignia ile tecrübelerimiz bu yazıda... 
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4 Dsegme 
efsanesi Vectra vardı, hatırlarsınız değil mi? 1988 yılında üretilen Vectra A ile Türkiye'nin tanışması çok geç olmamıştı hatta şuanda bile trafikte rastlamanız olası. 
Sonrasında Vectra Bile Opel 

iyi bir başarı yakalamıştı. Hatta otomobilin tasarımı, teknolojisi ve hissettirdikleri Vectra B'yi iyi bir otomobil olarak nitelendirmemizi sağlamıştı. Sonrasında gelen Vectra C ise iki önceki versiyonları kadar başarılı olmadı, makyaj oldu yine olmadı. 

Tüm bu geçmişin ardından D segmentinde Opel, Insignia'yı tanıttı, yıl 2008. İnsignia Vectra'nın yerine bazı tabuları yıkmaya ve başarılı olmaya gelmişti. Tam bu 


yatırımdan sonra patlak veren GM krizi Opel'itamda can damarından etkiledi. 

Hazırlanan kriz paketleri, devlet desteği, krediler ve bir dizi önlem devam ederken Insignia'nın ilk neslininde satışları ve gelişimi biraz sıkıntıya uğradı. 

Bugüne geldiğimizde ise 
Opel yepyeni amiral gemisi olan Insignia Grand Sport'u satışa sundu. Grand Sport'tan başlamamız gerekirse bu aslında “hatchback” mantığının İnsignia hali... 

Yeni otomobili dışarıdan gördüğünüzde eskiye oranla çok daha uzun bir gövdesi olmasa da tasarım dilinden kaynaklı olarak otomobil ince ve uzun bir görüntüde sizi karşılıyor. 


* * 


Yeni Insignia Grand Sport 

4897 mm uzunluğunda, 1941 

mm genişliğinde ve 1455 mm yüksekliğinde. Bu detaylar yeni otomobilin eski İnsignia HB'e göre 67mm daha uzun, 85 mm daha geniş ve 43 mm daha yüksek. 

Otomobile önden baktığınızda 
Yeni Astra ve Mokka X'te bulunan gündüz farları tarzından yeni farlar size merhaba diyor. İleriye doğru burun gibi uzayan motor ızgarası otomobili yalan söyleyen pinokyoya benzetmemize sebep olurken, tüm gövdede yer alan krom çıtalarda Insignia'ya Premium bir hava katmış. 

Yan detaylar için otomobil yanına geçtiğinizde bagaj kapağının ucuna kadar uzanan 
C sütunu Grand Sport gövdeyi 


Artıları : Sessiz ve kaliteli kabini, direksiyon hissi, yaşam alanı - Eksileri: Dizel motorun dışarıdan fazla gürültülü olması, otomatik şanzımanı 


destekliyor. Yeni tasarıma sahip olan jantlar aslında biraz küçük kalmış diyebiliriz. Ancak 17,18 

ve 20 inç boyutunda üç farklı alternatifi tercih edebiliyorsunuz. 

İnsignia'nın arkasına geçtiğinizde ise yere paralel konumlandırılan ledli stoplar, hafif bir rüzgarlık çıkıntısı(bagaj üzerinde) ve sade tasarımıyla görenlere sakinlik katıyor. Ayrıca bagaj kapağının tam ortasında yer alan Opel logosu, bagaj kapağını açma görevini de üstlenmiş durumda. 

Yeni Insignia'nın içine bindiğinizde ise yine Astra ve Mokka X'ten hatta Corsa'dan hatırlayacağınız kokpit sizi karşılıyor. Konsolun ortasında yer alan 8 inçlik dokunmatik ekran 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aslında opsiyon ama standart olarak 7 inçlik ekran Insignia'daki yerini alıyor. 

Yeni üç kollu direksiyon fonksiyonellik anlamında rakipleriyle yarışır duruma gelmiş ekstradan yer alan direksiyon ısıtma özelliği de cabası... Hazır direksiyon ısıtma demişken kullandığımız test aracımızda ön koltuklarda hem ısıtma hem soğutma özelliği yer alıyor, arka koltuklarda ise sadece ısıtma özelliği var. 

İnsignia'nın gösterge paneli hakkında da bir şeyler yazmadan geçemeyeceğiz. Premium Tasarım Paketi ile gelen 8 inçlik lcd ekran gösterge panelinin tam ortasında yer alıyor. Ekstra olarak yarı mekanik yarı dijital göstergeleri de içinde barındıran bu sistem sürücüye otomobille ilgili tüm detayları hem şık hem de kolay takip edilen tasarım ve fontlarla sunuyor. 

Gelelim otomobilin teknik detaylarına. Boyutlarından yazımızın başında bahsettik. 
Bagaj hacmi konusundan da burada devam etmek isteriz. 
Insignia Grand Sport'un bagaj kapağı hb gövdeli otomobiller gibi açılıyor. Bu sayede yükleme yeriniz oldukça geniş bir hale geliyor. Toplam bagaj hacmi ise 490litre. 

Test otomobilimizde 1.6 litrelik dizel ünite yer alıyor. 136 hp güç ve 320 Nm tork üreten bu motor Opel ürün gamında Corsa hariçtüm modellerde bulunuyor yani tanıdık bir motor aslında. 
Aktarma görevini üstlenen parça ise yine diğer Opel modellerinden 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hatırlayacağınız 6 ileritam otomatik şanzıman oluyor. 

Bu motor ve şanzımanın hem ekonomik hem de performanslı uyumunu bilmeyen yoktur. Aslında performanslı demek rakiplerine göre pek adil olmuyor. Şanzımanın eski nesil bir şanzıman olması Insignia'nın yeni halini şimdilik gölgelemiyor ama biraz hızlanmaya başladığınızda işler pek yolunda gitmiyor... 

Insignia Grand Sport hem şık hem fonksiyonel hem konforlu hem de atletik bir gövdeye sahip. 
FlexRide şasiye sahip olan test aracımız üç farklı sürüş moduyla hem yere hem de sürücüye tam olarak bağlanabiliyor. Sport modunda sertleşen gövde size daha az gövde burulması sunarken Tour ve Intelligent modlarda sürüş esnasında keyif yaşıyorsunuz. 

İnsignia sizin sağlığınızı da düşünüyor. Yan destekli deri döşemeli ön koltuklar masaj özelliğine de sahip. Ayrıca sürücüye destek asistanlarına da bakacak olursak “Şerit koruma özelliği ile Şerit İhlali Uyarı Sistemi, Yaya tanıma özelliği ile Aktif Acil Frenleme Sistemi, Trafik İşareti Tespit Sistemi Takip Mesafesi Göstergesi, IntelliLUX& LED Matrix Ön Farlar” öne çıkan sistemler oluyor. 

Biraz daha sürüş üzerine odaklanmanın zamanı geldi. 
Hızlanmaya başladığınızda sürüş modu Tour'da ise otomobilin esnemesi biraz daha fazla oluyor. FlexRide şasi sistemiyle otomobilin sadece şasisine etkide bulunabiliyorsunuz, havalı 


süspansiyonlara sahip olmadığı için İnsignia'nın aslında gövde olarak hareket etmesi biraz 

daha fazla oluyor. Ancak şunu 

da belirtmeliyiz ki Sport mod İnsignia'yı gerçekten değiştirmeyi başarıyor. 

Insignia ile sürüşe devam ederken otomobilin kabinin çok sessiz olduğunu fark ediyorsunuz. 
Her ne kadar motor gürültülü çalışıyor olsa da kabine yansıyan gürültü olabildiğince az. Ayrıca sürtünme katsayısındaki yenilikler (cd: 0,256) Insignia'nın özellikle 
140 km/s hızların üzerinde rüzgar 
sesini az bir biçimde kabine yansıtmasını sağlamış. 


Teknik Veriler // 


Opel Insignia Grand Sport 
Motor: 1.61£, 4 silindir, 16V, dizel 

Güç: 136 HP © 3500 - 4000 d/d Tork:320 Nm © 2000 - 2250 d/d Aktarma: 6 ileritam otomatik, önden çeker 

0-100km/s:10,9 sn 

Yakıt tüketimi : (Ortalama) 51 It /100 km Ağırlık :1447 kg 

Fiyat: 148.000TL 


KARAR 


Yeni Insignia ile Opel, bu segmentteki rekabete ortak olacağa benziyor. Otomobilin eski versiyona göre geldiği nokta her telden kullanıcıyı şaşırtacak durumda. Tasarım, ekonomiklik, kalite ve diğerleri... 

Kullandığımız test aracımız olan Insignia Grand Sport 
Elite donanım paketiyle birlikte 165.500 TL. Insignia'yı 1.5 benzinli ve 2.0 It 280 HP 
4x4 özelliğine sahip benzinli motorlarla tercih edebilirsiniz ayrıca 1.6 It dizel motorlarlu seçenekte var. 


.. .. Z LI LI 
Citroen C-Elysee 1.6 HDi 92HP Sürüş izlenimi 


7) Artilârı »Düşük yakıt tüketimi; arka koltuk diz mesafesi -— Eksileri: Motor sesi yalıtımı, yol tutuşu, 


İba > 


Citroen'in filo pazarındaki savaşçısı C-Elysee, yenilendi. Tasarımındaki farklılıklar, teknolojik iyileştirmeler ve ekonomik motorlarıyla yeni otomobil artık daha iddialı. 


Fatih Tan 


fatihtanautopress.com.tr 


PN PSA grubunun hem Peugeot 
“m hemde Citroen markalarında farklı model isimleriyle yer alan modellerinden bu ayki konuğumuz Cİtroen C-Elysee oldu. 

Yenilenen C-Elysee'de farlar, ön tampon, motor ızgarası ön kısımdaki değişikliklerin temeliyken tamponda yer alan gündüz farları otomobilin bakışlarına artı katmış. Ayrıca yeni tasarımlı 16 inç hafif alaşım jantları otomobilin profilini süslüyor. 
Sonrasında ise yeni tasarımlı stoplar artık C-Elysee'e daha şık bir arka görünüm vaad etmiş. 

Otomobilin içine bindiğinizde ise yeni iç tasarımlı göstergeler sanki 
spor bir kol saati içini andırırken 7 
inç boyutundaki dokunmatik ekran ön konsoldaki en belirgin farklılık. 

Bu ekran üzerinden tüm ses sistemine, sürüş bilgilerine ulaşabiliyorsunuz. Ayrıca bu ekran Apple CarPlay ile uyumlu. Ancak bu sistemin konsoldaki konumu biraz alt kısımda kaldığı için sürüş esnasında ekranla ilgilenmek dikkatinizi dağıtabiliyor. 

Ayrıca ses sisteminin hemen altında bulunan klima kontrol ünitesinin dijital olması da hemen dikkatimizi çekiyor. 

Sürüşe başladığınızda ise 
1.6 litrelik dizel motorun 92 
hp gücünü ve 230 Nm torkunu 


ilk andan itibaren kolayca hissediyorsunuz. Buna tabiki5 ileri düz şanzımanında katkısı büyük. Sadece son dişlisinin oranı olabildiğince uzun olan 

bu şanzıman aktarma görevini 

iyi bir biçimde yerine getiriyor. 
Ancak artık içinde bulunduğumuz yıllarda bu şanzımanın 6 ileri olması C-Elysee'yi daha iyi bir yere getirebilirdi... 

Otomobili kullandığımız süre içerisinde düşük yakıt tüketimi içimizi rahatlatırken, yumuşak süspansiyonları rüzgarlı havalarda özellikle de viyadük/köprü gibi bölümlerde otomobilin yol üzerinde biraz gezinmesine sebep oluyor. 

Citroen C-Elysee yazımızın başında da belirttiğimiz gibi markanın filo satışlarındaki en büyük savaşçısı. Yüksek donanımı, güçlü ve tutumlu motoru ve geniş arka koltuklarıyla sınıfının önemli modellerinin başında geliyor. 


KARAR 


C-Elysee'nin rakiplerine kıyasla özellikle kötü olan bir özelliği kesinlikle yok. Dizel motoru oldukça ekonomik ve performanslı. 
Ancak hala 5 ileri... Yer aldığı segmentteki rakipleriyle tam anlamıyla 


aynı özelliklere sahip. Otomobil ülkemizde 1.2 PureTech benzinli ve 1.6 HDi dizel motorlu seçeneklerle tercih edilebiliyor. Ne yazık ki otomatik şanzıman seçeneği yok. 


Teknik Veriler /7 


Citroen C-Elysee 1.6 HDi 92 HP Motor: 1.61t, 4 silindir, 16V, dizel 

Güç: 92HP © 4000 d/d 

Tork: 230 Nm © 1750 d/d 

Aktarma: 5 ileri düz, önden çeker 0-100km/5 : 11,2 sn. 

Yakıt tüketimi : (Ortalama) 4.1 lt /100km Ağırlık :1090 kg 

Fiyat: 62.2001TL 
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| DS, Citroen'den ayrıldı 
—m- ve PSA grubunun yıldızı olarak parlamaya başladı. Ancak Citroen markasındaki modellerle olan benzer alt yapılar, benzer motorlar, benzer şanzımanlar 
DS otomobillerinin bu markanın yanından ayrılmasına biraz engel oluyor diyebiliriz. Ancak dışarıdan bu otomobilleri gördüğünüzde hatta içine bindiğinizde premium algının farkına varmak çok zamanınızı almıyor. 

DS 5, markanın amiral gemisi olarak ürün gamında yer alan model. Uçak kokpitinden esinlenerek tasarlanan kabini, tam bir Fransız diyeceğiniz dış tasarımı ve tasarım namına akılınızda güzel şeyler bırakacak detayları otomobili iz bırakan otomobiller klasmanına sokabiliyor. 

Büyük ve geriye doğru uzanan farları, marka algısını aracı gören herkesin aklına kazıyan dik konumlu panjuru ve büyük logosu, geniş bir yan profil gövdesi ve arka kısımdaki iki parçalı camı otomobilin en önemli dış detaylarından. 

DS 5, 4284 mm uzunluğunda, 
1582 mm genişliğinde ve 1513 
mm yüksekliğinde bir gövdeye sahip. Bu detaylarla otomobilin bagaj hacmi de 468 litre oluyor. Rakamlara baktığınızda otomobilin boyutlarının aslında ne çok büyük ne de çok küçük olduğunu fark ediyorsunuz. Ancak sahip olduğu tasarım dili onu daha iri göstermeyi başarmış. 

Otomobilin sürücü kapısından içeriye girdiğinizde sizi standart direksiyonlardan daha büyük olan direksiyonu karşılıyor. 
Özellikle direksiyon simidinin alt kısmında yer alan kesik bölümün gri olması size bu hissi direksiyona dokunmadan katıyor. Şunu da belirtmeliyiz, sadece direksiyon çemberi değil direksiyonun tamamı dönüyor. Üç parça ekrandan oluşan gösterge paneli isetam bir uçak kokpitini andırıyor. Bu üç parçadan ortadaki mekanik temalı dijital hız göstergesiyken diğer iki gösterge tamamen dijital olarak çalışıyor. Orta konsolda yer alan dokunmatik ekran size Apple CarPlay ve Android Auto 
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B Eksiler: Start&Stop sistemini kapatmanın zorluğu, — e —— — 5 
düşük performanslı motoru ve ağır direksiyonu 


Bim e İİ ON 


DS 5 


PSA grubunun premium markası olan DS'in radikal tasarıma sahip olan modeli 5 ile güzel bir hafta geçirdik. Bu defa 1.6 litrelik dizel motorlu ve tam otomatik şanzımanlı versiyonunu kullandık, gelin detayları birlikte inceleyelim... 


sistemlerini sunuyor ayrıca aracın Start&Stop sistemini kapatmak içinde bu ekranın derin menülerinde gezmeniz lazım... 

DS 5'in cam açma ve kapama tuşları vitesin sağ ve sol yanına konulmuş. Alışılmışın dışındaki bu duruma alışmak biraz zamanınızı alıyor, farklı bir durum... Ama asıl farklılık tavana baktığınızda ortaya çıkıyor. Tamamıyla cam tavan bir tavana sahip olan otomobilin bu kısmı sürücü, yolcu ve arka yolcular için üçe bölünmüş ve birbirinden ayrı çalışıyor. 
Ancak sadece perdeler... Çünkü cam tavan sunroof görevi görüp açılmıyor. 

Siyah renkli döşeme otomobilin her yerini sarmış. Bu durum içeride 


klostrofobik bir ortam yaratıyor ancak alışmanız çok zamanınızı almıyor. İç kısımdaki asıl detaylar ise otomobilde kullanılan plastik ve deri parçalarda. 

DS markası 5 modeli için geliştirdiği yeni iç aksam parçalarıyla kabindeki Premium ortamı üst sınıfa çıkartıyor. Ama ön yumuşak plastik olan ön konsolun dokusu keşke daha güzel bir desene sahip olsaydı ya da deri bir bölüme. 

Kullandığımız test otomobilimiz 1.6litrelik dizel e-HDİ motora sahipti. Titreşim seviyesi yüksek olan bu motorun gürültüsü, kaliteli yalıtım sayesinde kabine en düşük seviyede yansımış. Ayrıca sadece bu durumla ilgili değil, yol ve 


rüzgar sesi de yok denecek kadar az seviyedeydi. 

Dizel ünite 115 hp güç ve 275 Nm tork değerlerine sahip. Otomobilin aktarma organı ise Peugeot ve Citroen'den hatırlayacağınız EAT6, tam otomatik şanzıman. Bu motor ve şanzımanın uyumunun ne kadar iyi olduğunu bilmeyen yoktur herhalde. Ancak bu otomobilde durumlar biraz farklı. 

Bu motor ve şanzıman 1593 kg ağırlığında olan gövdeyi özellikle ani hızlanmalarda desteklemek için elinden geleni yapsa da 


ulaşamıyor, güçsüz kalıyor. 

Ancak otomobil ekonomiklik anlamında işinizi görüyor. 
Şehir içi 4.8 lt /100 km yakıt tüketim verisine sahip olan DS 
5 kullanıcısına, performansı 
da ikinci plana atabilirim diye düşündürüyor. 

Konfor açısından işleri kolaylaştırmak adına tercih edilen yumuşak süspansiyonlar, 
DS 5'te geniş yanaklı lastiklerle desteklenmiş. Bu durum virajlardaki çizginizi biraz bozmanıza sebep olsa da bu otomobil bir Premium. Son olarak DS 5'in bir premiuma yakıştıramadığımız direksiyon 


hassasiyeti bizi üzdü diyebiliriz... 


sonuca ne yazık ki iyi bir biçimde 


Fotoğraflar: Doruk Barın 


Teknik Veriler // 


DS 51.6 e-HDi 

Motor:1.61t, 4 silindir, 16V, dizel Güç:115 HP © 3600 d/d 

Tork: 270-285 Nm (overboost ile) © 
1750 d/d 

Aktarma: 6 ileri otomatik, önden çekişli 0-100km/s:10, 8 sn. 

Yakıt tüketimi : (Ortalama) 4.4 lt / 100km 

Ağırlık :1593 kg 

Fiyat: 171.370 TL 


KARAR 


DS markasının en önemli modeli olan 5, tasarımıyla ve avangart yapısıyla iyi bir alternatif olmak için mücadele ediyor. Ancak bu 


marka üzerine yapılacak ve sadece DS'e özgü olan yeni özellikler markayı ileriye taşıyacaktır. Ne yazık ki şuanda 171bin 370 TLlik başlangıç fiyatı bu otomobil için çok fazla... 
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Sürüş İzlenimi 


> 
Sinan Sertoğlu v sinansertogluMautopress.com.tr 


Renault markası büyük SUV konusunda pek iddialı değildi. Acaba yeni Koleos ile işler değişiyor mu? İnceleyelim... 


Renault, Koleos modelinde Nis- 
—m  sanile işbirliğinin meyvelerini topluyor. Bu büyük SUV aslında bir Nissan X-trail. Yani Koleos, Nissan fabrikasında X-Trail ile aynı platform kullanılarak üretiliyor. Ayrıca 4X4 sistemi detamamen Nissan'a ait. Bu otomobilde EDC şanzıman yok, yerine Nissan modellerinden aşina olduğumuz CVT şanzıman var. Motor kaputunun altında ise hem Nissan hem de Renault'da gördüğümüz 1.6 litrelik, 130 beygir gücünde dizel bir ünite yer alıyor. 
Peki Koleos'un rakipleri hangi modeller? Skoda Kodiag, Peugeot 5008, Nissan X-trail.... 

Bizce Koleos'un dış tasarımı 

gayet modem, heybetli ve şık. Arka bölüm mevcut Renault modellerinden izler taşırken, ön led farlar hem çok şık duruyor hem de otomobilin albenisini artırıyor. Peki içeride durum nasıl? Konforlu ve kaliteli 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bir kabin bizleri karşılıyor. Aracın tüm özelliklerini kontrol etmek için R-LINK 2 yeterli. Basit arayüzü, geniş 8,7 inç dokunmatik ekranı ile aracın fonksiyonlarını, multimedya, telefon ve sürüş yardım sistemlerini kontrol etmenizi sağlıyor. Ancak bu ekranı sürüş sırasında kullanırken dikkatli olmak gerek... 

Koleos'un arka koltukları ise oldukça rahat ve geniş diz ve baş mesafesiyle kendinizi makam otomobili içerisindeymişsiniz gibi hissettiriyor. Eller serbest bagaj kapağı ve arka koltuklara kadar uzanan panoramik açılır tavan ile de yolculuklar daha keyifli. Koltuklarda ısıtma ve havalandırma özelliğinin de yer aldığını belirtelim. 

Koleos'un sürüşü neler vaat ediyor? Ne yazık ki burada işler pek iyi gitmiyor. 1.6 litrelik dizel motor 
320 Nm tork ile Koleos'u taşımakta zorlanmasa da iş performans 


aramaya gelince hayal kırıklığı yaşatıyor. Yüksek bir sürüş pozisyonuna 


sahip Koleos'un d 


ireksiyon tepkileri 


yeterli keskinliği sunuyor. Koleos 4 
çeker değil. Dört tekerlekten çekiş 


için 2.0 litrelik ve nız gerekli. Bu ve özel siparişle sat 


rsiyonu satın almarsiyon ise sadece 


n alınabiliyor. 


Sürüş akıcı olmaktan uzak çünkü 


burada CVT şanz 


man devreye 


giriyor. Renault modellerinden tanıdığımız başarılı EDC şanzımanı 


bu otomobilde ar zıman sarsıntısız 


yoruz... CVT şanolsa bile gerekli 


sürüş dinamizmini yaşatamıyor. 
Peki CVT şanzıman nerede ön 

plana çıkıyor? Biz uluslararası basın lansmanında Koleos'un 2.0 litre dört çeker versiyonunu kullanmıştık ve bu araçla ağır araziye çıkmıştık. CVT şanzıman arazi şartlarında EDC'ye göre çok daha başarılı sonuçlar 


veriyor. 


Koleos güvenlik konusunda da 


Otomatik klima, otomatik yanan farlar ve yağmur sensörü, Eller Serbest Kart Sistemi, Elektrikli Park Freni, geri görüş kamerası, elektrikli katlanır yan aynalar, kendiliğinden kararan iç dikiz aynası, deri direksiyon simidi, 7 inç dokunmatik ekranlı R Link 2.0, C şeklinde LED gündüz farları, karartılmış 


camlar, tavan barı, 17” alüminyum 


alaşımı jantlar. 
Opsiyon: Aktif Acil Fren Destek Sistemi, Kör Nokta Uyarı 
Sistemi, 18 inç alüminyum alaşımlı jantlar, elektrikli açılır panoramik cam tavan 

8,7 inç dokunmatik ekranlı 
RLink 2.0, Pure Vision Full 
LED ön farlar, Eller Serbest Bagaj Sistemi, deri koltuklar, havalandırmalı, ısıtmalı ve elektrikli ön koltuklar, iç ambiyans aydınlatma, 18 inç alüminyum jantlar, kör nokta 


uyarı sistemi, Şerit takip sistemi, 


Otomatik uzun & kısa farlar. 
Opsiyon: Aktif Acil Fren 
Destek Sistemi, Eller Serbest Park Sistemi elektrikli açılır panoramik cam tavan, 19” alüminyum alaşımlı jantlar. 


KARAR 

Koleos yenilendi ve artık çok daha iddialı. Ancak artık rakipleri de çok ama çok güçlü. 164.900TL'den başlayan fiyat etiketi 


hakkında fazla yorum yapmayalım... Konforlu, lüks ve heybetli bir SUV. 
Ancak cvt şanzıman yerine edc kullanılsaydı biz daha mutlu olacaktık... 


iddialı. Yeni Koleos Aktif Acil Fren Destek Sistemi, Şerit Takip Sistemi, Kör Nokta Uyarı Sistemi ve ESC gibi kapsamlı sürüşe yardımcı sistemleri (ADAS) bünyesinde barındırıyor. 


Teknik Veriler //7 


Renault Koleos Icon 1.6 dCi X-tronic 130bg 

Motor: 1.61, 4 silindirli, 16V, dizel Güç: 130 HP © 4000 d/d 

Tork:320 Nm © 1750 d/d 
Aktarma: Önden çekişli, 7 ileri X-Tronic 0-100 km/5:12.9 sn 

Yakıt tüketimi (Ort.): 5.4 1t/100 km Boş ağırlık: 1674 kg 

Fiyat: 179.050 TL 


NUN 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r iyibilir. Metropolde ha araçlara 


Aktarma: 6 ileri çift kavramalı otomatik, arkadan itişli 
0-100km/5:15,5 sn. 
Yakıt tüketimi : (Ortalama) 4.3lt/100km İl Ağırlık : 900 kg 
Fiyat: 92600TL 


TL 
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© Sürüş İzlenimi Skoda Kodiag1.4 TSI150 PS 4x4 Green Tec DSG 


sel 
Fatih Tan 


İİ fatihtancautopress.comtr 


rı Çek marka, VW grubunun 
—m bünyesine girdikten sonra yaptığı atılımı sayesinde bugün Premium markalara rakip alternatifler oluşturuyor. 

Skoda markası; Superb, Octavia, Fabia ve Rapid modelleriyle 
Elmas Kesim tasarım dilini iyice hayatımıza soktu. Bugün ise hem bu tasarım dilini iyi bir biçimde taşıyan hem de markanın ilk SUV modeli olan Kodiag ile hikayemizi size anlatacağız. 

Ne zaman gelecek, geldi mi, nasıl olacak, iyimi olacak diye sürekli olarak bir otomobil hakkında sorular duyduğunuzu düşünün ve bu soruların odak noktasındaki aracın aslında hiç bu tepkilerle karşılaşmadığını da... Klasik bir laf vardır “O işler öyle olmuyor” gerçekten de öyle. Ancak bu defa olmuş, çükü olması için Skoda bu işin zeminini çok iyi bir biçimde hazırladı. 

Superb'in altyapısının üstünde şekillenen Kodiag hem geniş gövdesi hem de kaliteli kabiniyle SUV segmentindeki rakiplerinin karşısına dim dik bir biçimde çıktı. 

Kodiag 4697 mm uzunluğa, 
1882 mm genişliğe ve 1676 


mm yüksekliğe sahip. Aslında kompakt SUV'lerden büyük ve geniş hatta yüksekte. Zaten marka da bu modelini kompakt olarak nitelendirmiyor ancak 

biz bu aracı aslında kompakt bir SUV altyapısından türetildiği için kompakt olarak kabul ediyoruz, her ne kadar öyle olmasada. 

Bu boyut detaylarıyla birlikte 
otomobilin tamıtamına 720 

It'lik bir bagaj hacmi var ve arka koltukları yatırayım derseniz bu rakam 2065 litreye kadar çıkıyor. 
Bu otomobilin bagajının bu kadar geniş olmasında tabii ki üçüncü sıra koltuklarında katkısı var evet 
doğru duydunuz bu araç tam 7 
kişilik. 

Her neyse Kodiag'a dışarıdan baktığnızda gerçek bir SUV gibi durmayı başarıyor. Özellikle markanın tasarım dilini güzel bir biçimde taşıyan ve güzel bir biçimde şekillenen otomobil önden bakıldığında kısık bakışlı bir görünüşe sahipken tamponların tam ortasına monte edilen büyük sis farlarıyla da tasarım farklılığı yaratmış. Yan profile geçtiğinizde ise elmas kesimin keskin detayları dikkatinizi 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çekiyor. 18 inç boyutundaki jantları, SUV modeller için hasretle beklediğimiz geniş yanaklı lastiklere sahip, 235 / 55 /18! 

Otomobilin arkasına geçtiğinizde ise Kodiag model ismi ve 4x4 logosu dikkatinizi hemen çekiyor. Ayrıcaled teknolojili stoplarında keskin tasarımı Kodiag'ın tasarımını tamamlıyor. 

Sürücü kapısını açıp içeriye geçtiğinizde ise durum oldukça temiz dediğimiz yapıda. 
Yani göstergeler, ön konsol, multimedya ekranı gibi ögelerin hepsinin hem kullanımı hem de takibi çok kolay ayrıca Skoda'nın üzerinde bir kalitede. 

Tam konsolun ortasında yer alan 8 inçlik multimedya sisteminden anlatmaya başlarsak, dokunmatik hassasiyetinin 


KARAR i - 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günümüzde kullanılan en popüler akıllı telefonlar kadar iyi olduğunu söyleyebiliriz. SmartLink diye adlandırılan bu sistem sayesinde hem sürüş hem araç hem de tüm ses sistemi bilgilerine ulaşabiliyorsunuz. Hemen vitesin önünde yer alan cepte Android yazılımlı telefonlarınızı kablosuz olarak şarj edebiliyorsunuz. Ayrıca bu SmartLink sistemi Android 
Auto ve Apple Car Play'ide destekliyor. 
Opsiyonel olarak sunulan 
Canton markalı ses sitemine sahip olan test aracımızda yan kapılarda 8 adet, merkezi gösterge panosunda 1 adet ve bagajda 1 adet subwoofer olmak üzere 10 yüksek performanslı hoparlör kullanılıyor. Sistemin ses çıkışı ise 575W. 


Skoda markasının ilk SUV modeli olan Kodiag'ın 


direksi onunda IZ. 
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Skoda Kodiag güvenlik sistemlerinde de iddialı :“360 Derece Çevre Görüş Sistemi, Geri Manevra Uyarı Sistemi, Römork Denge Asistanı, Görsel Destekli Ön ve Arka Park Sensörleri, 

Kör nokta uyarı asistanı, Çoklu çarpışma freni, Sürücü yorgunluk tespit sistemi" sistemler öne çıkan özellikler olarak dikkat çekiyor. 

Otomobille sürüşe başladığınızda ise işler biraz daha değişiyor. Öncelikle sürüş esnasında herhangi bir camınız açık değilse dışarıyla bağlantınız neredeyse tamamıyla kesiliyor. 
Kabin o kadar sessiz ve konforlu ki içinden hiç çıkmak istemiyorsunuz. 
Koltukların yan desteklerinin ideal olduğunu size gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Ayrıca rüzgar sesinin de az olduğunu 


söylememizde fayda var. 
1.4litrelik TSİ motor sizinde tahmin ettiğiniz gibi bir çok 
VW grup bünyesinde yer alan modelde kullanıcıya sunuluyor. 
Ancak Kodiag 4x4 çekiş sistemine sahip olduğunu için 6 ileri DSG şanzımanla kombine edilmiş durumda. Bu motor 150 hp güç ve 
250 Nm tork üretiyor. Ancak bazı 
ani hızlanmalarda araç size cevap vermekte zorlanıyor. Özellikle yokuş yukarı çıkışlarda sakin bir kullanımı tercih ederseniz birden fazla defa vites değiştirmek zorunda kalan DSG, uzun kullanımlarda sorun yaratabilir. 
Bu yüzden hiç yoktan bu tarz durumlarda tiptronikte kullanmak şanzıman açısından daha faydalı olacaktır. 


> Şuanda ülkemizde satışta SR SUV'lere baktığımızda: en n tercih n edilebilir olan caller arasında ilk ER yer Si diyebileceğimiz bir model, e e Kodiag Geniş iç hacmi, VW altyapısıve teknik:detayları, şık tasarımı, kaliteli ve sessiz kabini; 4x4 çekiş özelliği... sile iç öğ rakiplerinden: fazla özellik sunup hem de aynı fiyata sahip olması. 


- Şöyle yazmalıyız hem 


zi . Kodiag ülkemizde 1.4 TSi ve 2.0 TDi motorlarla satın alınabiliyor. Dizel — sl motorlu. versiyon. 4x4 çekiş özelliğine e 1.4 TSi motor sizin isinize göre 4x4 yada ai; satın alınabiliyor. Aracın Ma SY 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Skoda Kodiag 1.4 TSI 150 PS 4x4 Green Tec DSG 

Motor:1.4 lt, 4 silindir, 16V, benzin 

Güç: 150 HP © 5000 - 6000 d/d 

Tork: 250 Nm © 1500 - 3500 d/d Aktarma: 6 ileri çift kavramalı otomatik, dört tekerlekten çekişli 0-100km/s:9,9 sn. 

Yakıt tüketimi : (Ortalama)71 It /100km Ağırlık :1625 kg 

Fiyat: 175.900 TL 
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Küçük şehir otomobilinden 

biraz daha fazlası çok değil ama biraz... smart fortwo'nun büyük kardeşi ama boyut olarak yaş olarak değil. smart forfour... 


Dışarıdan otomobili gördüğünüzde fortwo'dan farklı olarak 


biraz daha uzun bir gövdeye ve ekstra iki kapıya sahip. Bu bir kapılık fark 800 mm olarak dikkat çekiyor. Ayrıca dingil mesafesinde ise 621 mm'lik bir fark söz konusu. 
Bu teknik detaylar smart forfour'a Fortwo'dan farklı olarak daha geniş bir yaşam alanı ve diz mesafesi sunuyor. 

Otomobilin bir önceki paragrafta bahsettiğimiz boyutları haricindeki boyutları fortwo ile neredeyse birebir aynı. 

Sürücü kapısını açıp içine bindiğinizde ise smart'ın şık ve farklı tasarımlı iç mekanı sizi karşılıyor. 
Siyah renkli ve kumaş kaplı olan ön 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konsol girintili ve çıkıntılı yapısıyla biraz daha fonksiyonel olarak iş görüyor. Ancak konsolun ortasında yer alan ses sistemi ünitesi ne yazık ki dokunmatik ekrana sahip değil. Tek parçalı ön koltuklar sürüş esnasında işinizi iyi bir biçimde görürken arka koltukların ayrı ayrı iki koltuğun bir arada olduğunu da hemen fark ediyorsunuz. Ancak arka camların mandallı sisteme sahip olması tek başınıza araçtayken açma kapamada işleri zorlaştırıyor. 

fortwo'ya göre daha az olan bagaj hacmi Forfour'u satın alacak olan aileler için biraz riskli bir hareket diyebiliriz. 

forfour ile sürüşe başladığınızda ise turbo beslemeye sahip olan motor standart smart'lara göre 
950 kg'lık gövdeyi daha iyi taşıyor. 
Ayrıca çift kavramalı şanzımanda görevini gayet iyi bir biçimde yerine getirmeyi başarıyor. Ancak 
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90 hp güç üreten motor bazı noktalarda işinizi zorlaştırabiliyor. 3 silindirli motor start stop sistemiyle trafikte dur kalk yaparken, tekrar çalışma anında hiç çalışmayacakmış gibi titreşim ve sesler yayıyor. 
Otomobilin üç kollu fonksiyonel direksiyonu sürücüye çok güzel cevaplar verebiliyor. Hızlanmaya başladığınız andan yavaşlamaya kadar otomobilin kontrolüyle alakalı hiçbir tereddütünüz kalmıyor. 

Biz otomobille 500 km'nin üzerinde şehir içi, şehir dışı karma olarak otomobili kullandık. 0.9 
litrelik turbo beslemeli motor bu mesafe boyunca bize 7.3lt /100 km'lik yakıt tüketim verisi sundu. 

Ancak 35litrelik yakıt deposu bazı durumlarda zorlanmanıza sebep oluyor. Özellikle tam dolu depodan yarım depoya iniş biraz çabuk oluyor ve bu yüzden stres seviyeniz artabiliyor. 


smart forfour Turbo, atmosferik motorla da satın alınabiliyor. Ancak performansı turbo beslemeye göre biraz daha az olan bu motor 

sizi biraz zorlayabiliyor. 
Otomobilin şık tasarımı ve 
test aracımızda bulunan 15 
inçlik jantlar hem tasarım hem de performans olarak her telden insana hitap 


smart forfour Turbo 

Motor: 0.91, 3 silindir, 12V, benzin Güç: 9OHP © 5500 d/d 

Tork: 135 Nm © 2500 d/d 
Aktarma: 6 ileri çift kavramalı otomatik, arkadan itişli 

0-100km/5:11,9 sn. 

Yakıt tüketimi : (Ortalama) 4.2 lt / 100km 

Ağırlık : 950 kg 

Fiyat:80.300 TL 


i : PA 4 j 
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Z edebiliyor. Smart forfour 
Ee 


satın almak isterseniz aracın satışının başlangıç fiyatı 80 bin 300 TU'den başlıyor. 


Vİ 


> Çe Dört kapılı gövdesi, dönüş .2. şirin tasarımı “© Eksileri: Turb: meli oli üşük # parfarmans/ aka camları mandal ziztemiyle yi İLİM 


Fotoğraflar: Doruk Barın 


Araştırma Türkiye'de satılan tüm kompakt hatchback otomobiller 


Elbette Türkiye'nin bir “sedan otomobil ülkesi" olduğunu biliyoruz ama bu araştırma dosyamızda Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin Haziran 
2017 satış raporuna göre binek otomobil 
pazarının yüzde 9.9'unu elinde bulunduran kompakt hatchback modelleri mercek altına aldık. 


file 
Emre Anamur emreanamur(Gautopress.com.tr 


Fiat Grubu'nun çatısı altında faaliyet gösteren ve Türkiye'de TOFAŞ tarafından temsil edilen İtalyan Alfa Romeo markasının kompakt hatchback modelinin adı Giulietta. Alfa Giulietta, ülkemizde 1.6 JTD 120 HP Manuel, 1.6 JTDM 120 HP TCT (çift kavramalı otomatik şanzıman) ve 1.4 TB Multiair 170 HP TCT seçenekleriyle satılıyor. İlk iki versiyonda Progression ve Super, son versiyonda ise sadece Super donanım seçenekleri yer alıyor. Alfa Romeo Giulietta'nın anahtar teslim satış fiyatları ise 114.000 TL ile 136.000 TL arasında değişiyor. 


Alman premium otomobil markasının kompakt hatchback 
modellerinin adları A3 Sportback ve 53 Sportback. Hepsi 5 
tronic şanzımana sahip olmak üzere, A3 Sportback ülkemize 
1.OTFSINGOHP1.5TFSİ150HP 1.6TDI110 HP ve 1.6 TDI 116 
HP motor seçenekleriyle ithal ediliyor. Fiyatları 145.706 TL ile 174.5271TL arasında değişen bu modellerde “Dynamic! 
“Sportline” ve “Design Line” adlı donanımlar bulunuyor. 
Yüksek performanslı 93 Sportback modelinde ise 2.0 litrelik TFSİ motor, S tronic şanzıman ve guattro (dört tekerlekten çekiş) sistemi yer alıyor. 310 HP gücündeki bu modelin fiyatı maksimum gücüyle orantılı: 310.585 TL. 


Alman premium otomobil üreticisi BMW'nin kompakt hatchback modelinin adı 1 Serisi. Bu model ülkemizde iki seçeneğe sahip: 118i ve 116d. 136 HP güç üreten 1.5 litrelik benzinli motora ve otomatik şanzımana sahip olan 118i, “Pure” “Joy” Joy Plus” ve"M Plus” adlı donanımlarla satılıyor ve otomobilin fiyatları 117.600 TL ile 151.200 TL arasında değişiyor. 
116 HP güç üreten 1.5 litrelik dizel motora ve otomatik 
şanzımana sahip olan 116d modeli de “Pure” Joy” Joy Plus” ve “M Plus” adlı donanımlarla satılıyor. Bu modelin fiyatları ise 143.400 TL ile 169.200 TL arasında değişiyor. 


PSA Grubu'nun çatısı altında faaliyet gösteren ve Türkiye'de Bayraktar Grubu tarafından temsil edilen Fransız otomobil markasının kompakt hatchback modelinin adı C4. Citroen C4, Türkiye'de iki farklı dizel motorla satılıyor. 1.6 HDi 92 HP motor sadece manuel şanzıman seçeneğine sahip. Easy ve Comfort donanımları bulunan otomobilin fiyatları 97.600 TL ile 101.350 
TL arasında değişiyor. İkinci seçenek ise 1.6 BlueHDi 120 HP, Bu motor ise sadece EAT6 adlı tam otomatik şanzımana ve Comfort donanımına sahip. Fiyatı ise 109.700 TL. 
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© Araştırma Türkiye'de satılan tüm kompakt hatchback otomobiller 


Tıpkı Citroen gibi PSA Grubu'nun çatısı altında faaliyet gösteren ve Türkiye'de Bayraktar Grubu tarafından temsil edilen Fransız premium otomobil markası DS'in kompakt hatchback segmentinde yer alan modelinin adı DS 4. Bu model, Türkiye'de tek versiyonla satılıyor. 120 HP güç üreten 1.6 litrelik BlueHDi motora ve EAT6 adlı tam otomatik şanzımana sahip olan DS 4'ün başlangıç fiyat1142.500 TL. 


Ford Focus Hatchback Türkiye'de beş motor ve üç şanzıman seçeneğiyle satılıyor. Motor gamını 1.6 Ti-VCT 125 HP benzinli, 1.0 EcoBoost 125 HP benzinli, 1.6 TDCi 95 HP dizel, 1.6 TDCi 
15 HP dizel ve 1.5 TDCi 120 HP dizel oluşturuyor. Şanzıman 
seçenekleri ise manuel, tam otomatik ve PowerShift (çift kavramalı otomatik) olarak sıralanıyor. “Trend X" “Style"ve “Titanium” adlı donanımlarla satılan Focus HB'nin fiyatları ise 73.140 TL ile120.845 TL arasında değişiyor. 
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Fiat Grubu'nun çatısı altında faaliyet gösteren ve Türkiye'de TOFAŞ tarafından temsil edilen İtalyan Fiat markasının kompakt hatchback modelinin adı Egea HB. Hatchback, sedan ve station wagon olmak üzere üç modellik bir ailenin parçası olan Egea HB Türkiye'de üretiliyor ve Tipo adıyla ihraç ediliyor. 
Otomobilin birçok farklımotor seçeneği bulunuyor. Bunlar: 1.4 
Fire 95 HP benzinli, 1.6 E-Torg 110 HP benzinli, 1.3 Multijet 95 
HP dizel, 1.6 Multijet 120 HP dizel ve 1.4 T-Jet 120 HP benzinli. 
Manuel, 6 ileri tam otomatik ve 6 ileri DCT (çift kavramalı otomatik) şanzıman seçenekleri bulunan Egea Hatchback'te “Easy Plus” “Urban Plus" ve “Lounge Plus" adlı donanımlar 

yer alıyor. Egea HB'nin fiyatları ise 62.900 TL ile 102.400 TL arasında değişiyor. 


Yeni jenerasyon Honda Civic Hatchback modeli Türkiye'de tek bir motor ve donanımla satılıyor. Civic Hatchback Sport adını taşıyan otomobilde 1.5 litrelik, 4 silindirli, 16 supaplı, turbo benzinli motor bulunuyor. 182 HP güç ve 220 Nm tork üreten motor, otomobile 200 km/s maksimum hız ve 8.2 saniyelik 0-100 km/s hızlanma performansı sağlıyor. Ortalama 6.1 It/100 km yakıt tüketen otomobilin fiyatı ise 104.900 TL. 


Hyundai i30 Hatchback Türkiye'de üç motor ve iki şanzıman seçeneğiyle satılıyor. Motor gamını 1.4 MPI100 HP benzinli, 1.4 TGDI140 HP benzinli ve 1.6 CRDi 136 HP dizel oluşturuyor. 
Şanzıman seçenekleri ise 6 ileri manuel ve 7 ileri DCT (çift kavramalı otomatik) olarak sıralanıyor. “Style” ve “Elite” adlı donanımlarla satılan i30 HB'nin fiyatları ise 75.950 TL ile 1.050 TL arasında değişiyor. 


Alman premium otomobil üreticisi Mercedes-Benz'in kompakt hatchback modelinin adı A Serisi. Bu model ülkemizde üç seçeneğe sahip: A 180, A 200 ve A 180 d. 122 HP güç üreten 1.6litrelik benzinli motora sahip olan A 180, “Style” ve 

“Urban” adlı donanımlarla satılıyor. 156 HP güç üreten 1.6 
litrelik benzinli motora sahip A 200 ise “Urban” ve 'AMG" donanımlarıyla ithal ediliyor. Tek dizel seçenek olan A 180 d modelinde ise 1.5litrelik, 109 HP güç üreten motor bulunuyor. 
Yukarıda saydığımız üç model de sadece 7G-DCT adlı 7ileri çift kavramalı otomatik şanzımanla satılıyor. Mercedes-Benz A Serisi'nin fiyatları 141.800 TL ile 175.400 TL arasında değişiyor. 


Japon otomobil üreticisinin kompakt hatchback modelinin adı Mazda3 Hatchback. Otomobil, Türkiye'de biri benzinli, diğeri ise dizel olmak üzere iki motor seçeneğiyle satılıyor. Bunlar 1.5 SkyActiv-G 120 HP benzinli ve 1.5 SkyActiv-D 105 HP dizel. 
İkisinde de 6 ileri manuel ya da 6 ileri otomatik şanzımanın tercih edilebildiği bu iki versiyonda"Motion” “Reflex “Power” ve “Power Sense" adlı donanımlar yer alıyor. Mazda3 Hatchback modelinin Türkiye fiyatı ise 90.845 TL'den başlıyor. 


a. | 
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MINI'nin bu sınıfta 3 kapılı ve 5 kapılı modelleri bulunuyor. Hem 
3 kapılı hem de 5 kapılı MINI Cooper modellerinde 1.5136 HP 
benzinli ve 1.5 116 HP dizel motor seçenekleri bulunuyor. Hepsi otomatik şanzımanla ithal edilen ve “Türkiye Paketi” “Pepper” ve “Chili” olmak üzere üçer donanım seçeneği bulunan bu modellerin fiyatları 3 kapılı gövdede 105.591 TL ile 151.952 TL arasında, 5 kapılı gövdede ise 110.448 TL ile 157.135 TL arasında değişiyor. MINI ürün gamında yüne 3 kapılı hatchback gövdeye sahip olan bir model daha var. “Türkiye Paketi'yle ithal edilen MINI Cooper JCW modelinde 2.0 litrelik, 231 HP güç üreten benzinli motor yer alıyor ve bu modelin fiyatı 260.367 TL. 
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© Araştırma Türkiye'de satılantüm kompakt hatchback otomobiller 


Renault Nissan Grubu'nda faaliyet gösteren Japon otomobil markası Nissan, kompakt hatchback sınıfında Pulsar adlı modelle yer alıyor. Pulsar ülkemizde biri benzinli, diğeri dizel 
olmak üzere iki motor seçeneğine sahip. Bunlar: 1.2 DIG-T 115 
HP ve1.5 dCi 10 HP Benzinli motor manuel ve X-Tronic (CVT) şanzıman seçeneklerine sahipken, dizel motor sadece manuel şanzımanla ithal ediliyor. Her iki versiyonda da “Visia” “Tekna” ve “N-Tec” adlı üç donanıma yer verilen otomobilin fiyatları 60.500 TL ile 86.845 TL arasında değişiyor. 


Fransız otomobil markasının kompakt hatchback modelinin adı 308. Kısa bir süre sonra makyajlı versiyonu ülkemizde satışa sunulacak olan otomobilde 1.2 PureTech 82 HP benzinli, 1.2 PureTech 130 HP benzinli, 1.6 HDi 92 HP dizel, 1.6 e-HDi 

115 HP dizel ve 1.6 BlueHDi 120 HP dizel motor seçenekleri 
bulunuyor. Manuel ve 6 ileri tam otomatik şanzıman EAT 6'ya yer verilen Peugeot 308 ürün gamında 'Access” “Active” “Style” ve “Allure” donanım seviyeleri bulunuyor. Otomobilin fiyatları ise 85.000 TL ile 115.000 TL arasında değişiyor. 308'in en güçlü versiyonunu 308 GTi by Peugeot Sport'un fiyatı ise 177.200 TL. 


PSA Grubu'nun çatısı altında faaliyet gösteren ve Türkiye'de Opel Türkiye tarafından temsil edilen Alman otomobil markasının kompakt hatchback modelinin adı Astra Hatchback. Otomobil Türkiye'de üçü benzinli, ikisi dizel olmak üzere beş motor seçeneğiyle satılıyor. Bunlar: 1.4 100 HP benzinli, 1.6 150 HP benzinli, 1.6 200 HP benzinli, 1.6 110 HP dizel ve 1.6136 HP dizel. 5 ileri manuel, 6 ileri manuel ve 6 ileri tam otomatik şanzıman seçenekleri bulunan Astra HB modelinde “Design” “Enjoy” “Dynamic” “OPC Line Sport" ve “Excellence” donanım seviyeleri yer alıyor. Otomobilin fiyatları ise 72.900 
TLile 118.400 TL arasında değişiyor. 


Renault Nissan Grubu'nun çatısı altında faaliyet gösteren 

ve Türkiye'de Renault Mais tarafından temsil edilen Fransız otomobil markasının kompakt hatchback modelinin adı Megane Hatchback. Otomobilde 1.6 16V 115 HP benzinli, 1.5 
dCi 9o HP dizel, 1.5 dCi 110 HP dizel, 1.2 TCe 130 HP benzinli ve 1.6 dCi130 HP dizel motor seçenekleri bulunuyor. Manuel ve EDC'ye (çift kavramalı otomatik şanzıman) yer verilen Renault Megane Hatchback ürün gamında “Joy” “Touch” “Touchcrome” “Icon” ve”“GT Line” donanım seviyeleri bulunuyor. Otomobilin fiyatları ise 67:750 TL ile 117.100 TL arasında değişiyor. 
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Volkswagen Grubu'nun çatısı altında faaliyet gösteren ve Volkswagen Grubu'nun çatısı altında faaliyet gösteren ve 


Türkiye'de Doğuş Otomotiv tarafından temsil edilen İspanyol Türkiye'de Yüce Auto tarafından temsil edilen Çek otomobil otomobil markasının kompakt hatchback modelinin adı Leon. markasının kompakt hatchback modelinin adı Rapid Otomobilde 1.2 TSI110 HP benzinli, 1.0 EcoTSl 115 HP benzinli, Spaceback. Otomobilde 1.0 TSI 95 HP benzinli, 1.0 TSI 110 HP 1.4 TSI125 HP benzinli, 1.4 TSI 150 HP benzinli, 1.4 EcoTSl benzinli, 1.4 TSI 125 HP benzinli, 1.4 TDI 90 HP dizel ve 1.6 TDI ACT150 HP benzinli ve 1.6 TDI 115 HP dizel motor seçenekleri 15 HP dizel motor seçenekleri bulunuyor. Manuel ve DSG'ye bulunuyor. Manuel ve DSG'ye (çift kavramalı otomatik (çift kavramalı otomatik şanzıman) yer verilen Skoda Rapid şanzıman) yer verilen SEAT Leon Hatchback ürün gamında Spaceback ürün gamında 'Ambition” ve “Style” donanım “Style” “FR" ve “Xcellence” donanım seviyeleri bulunuyor. seviyeleri bulunuyor. Otomobilin fiyatları ise 76.400 TL ile Otomobilin fiyatları ise 77.900 TL ile 108.900 TL arasında 93.900 TL arasında değişiyor. 


değişiyor. Leon'un en güçlü versiyonunu da unutmamak gerekir: Cupra.300 HP güç üreten 2.0Olitrelik TSI motora sahip olan bu performans canavarının fiyatı ise 200.000 TL. 


E f 
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Auris'te 1.33 benzinli, 1.6 benzinli ve Golf'ün ülkemizde 1.0TSI110HP İsveçli premium otomobil üreticisi 

1.4 D-4D dizel motor seçenekleri benzinli, 1.4 TSI 125 HP benzinli, 1.4 TSI Volvo, kompakt hatchback sınıfında bulunuyor. Manuel ve Multidrive 5 150 HP benzinli, 1.6 TDI 90 HP dizel ve V40 adlı modeliyle yer alıyor. V40 şanzımanlara yer verilen Toyota Auris 1.6 TDI115 HP dizel motor seçenekleri Türkiye'de sadece 1.5 153 HP T3 benzinli ürün gamında “Life” “Active” “Active bulunuyor. Manuel ve DSG'ye yer motor ve 6 ileri Geartronic şanzımanla Skypack” “Advance” "Advance Skypack” verilen Volkswagen Golf ürün gamında satılıyor. Donanım seviyelerinin adları “Premium” ve “Premium Navi” donanım “Midline Plus” “Comfortline” ve ise "Momentum" “Inscription” ve seviyeleri bulunuyor. Otomobilin “Highline” donanım seviyeleri bulunuyor. “R-Design Plus” Otomobilin fiyatları fiyatları ise 62.450 TL ile 117.250 TL Otomobilin fiyatları ise 87.200 TL ise 133.660 TL ile 155.170 TL arasında arasında değişiyor. Auris ürün gamında ile 135.900 TL arasında değişiyor. değişiyor. 

ayrıca bir de hibrit teknolojili Auris Golf'ün “R" adlı en güçlü versiyonunu 


Hybrid yer alıyor. Otomobilin fiyatları ise 99.950 TL ile 119.950 TL arasında... 


da unutmamak gerekir. Bu performans aracının fiyatı ise 268.968 TL. 
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pıN Minik otomobiller şehir 

—m trafiğinde büyük kolaylık sağlıyor. smart fortwo ise miniğinde miniği... Çok sempatik bir tasarımı olduğunu söylemeliyim. Özellikle günlük işlerimi halletmemde benim büyük yardımcım oldu. Özellikle park yeri ararken sorun yaşamadım ve en ufak yerlere bile kolayca girebildim. 

Şaşırtıcı ama dışı ufak olmasına rağmen içerisi oldukça ferah hissettiriyor ve kabin kalitesi yüksek. 
Yüksek hareket kabiliyeti, küçük dönüş çapı, inanılmaz rahatlığı ve akıllı fonksiyonlarının yanı sıra her zaman kolaylıkla park yeri bulabilme özelliği... Yeni smart fortwo bu alanların hepsinde farkını ortaya koyuyor. Üstelik sadece 2,69 m'lik boyuyla. Bu bir aile otomobili değil haliyle sınırlı bagaj hacmi var. 

Otomobili kullanırken ilk dikkati- mi çeken konulardan biri manevra 


kabiliyeti oldu. Aracın bir sürü güvenlik sistemiyle de donatılmış olduğunu belirtmemde yarar var. 
Yani ufak ebatlar gözünüzü korkutmasın. 

Yeni bir şasi üzerinde yükselen araç daha başarılı bir süspansiyon sistemiyle desteklenmiş. Bunu sürüş esnasında kolayca hissediyorsunuz. Eski robotize şanzımanın yerini çift kavramalı bir otomatik şanzıman almış. Artık vites değişimleri daha akıcı. Üç silindirli, 1.0litrelik, atmosferik 71 beygir gücündeki motor ise ne yazık ki özellikle uzun sürüşlerde biraz ci- 


gersiz kalıyor ki bizce gayet normal. 


Arkadan itişli fortwo ile şehirde sürüş gerçekten çok keyifli. Konfor bölgesinin dışı ise işte dediğim gibi otoyollar oluyor. Rüzgar sesi ve titreşim de cabası... smart fortwo 
100 km/s hıza 15.1 saniyede ulaşıyor 
ve maksimum hızı 151 km/5. 


ei 


ot iğ 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fortwo, fiyatına aldırış etmeden tam bir şehir otomobili. Küçük ebatlarıyla ve manevra kabiliyetiyle beni etkiledi. 
Keşke motor daha performanslı ve sürüş daha akıcı olsaydı. 
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Araştırma Haziran 2017 Otomobil Satışları 


Satışlardaki düşüş yavaşladı 


Satışlardaki düşüş, Haziran ayında da devam etse bile biraz hız kesti. Haziran ayında 21.923 
adedi yerli üretim, 44.241 adedi ise ithal olmak üzere toplam 66.164 adet otomobil satıldı. Yerli üretim otomobil satışları yüzde 33 seviyesine çıktı. 


İsaDemir isademirdautopress.com.tr 
Otomobil satışlarında düşüş bu alım hareketinin bir düzeltmesi Mayıs ayında 44.241 adet adet satışla birinci olurken, 3683 
hızı biraz yavaşladı. Yerli olarak görebiliriz. ithal otomobil satıldı. Satışları adet satışla Renault Clio HB ikinci, üretim otomobil satış oranı da artış Yılın altıncı ayında 21.923 adet biraz düşen ve 7213 adet satan 3504 adet satışla Renault Megane göstermeye başladı. Bunda Fiat yerli üretim otomobil satıldı. İlk Volkswagen markası lider oldu. Sedan üçüncü geldi. Sonunda bir Egea, Renault Megane Sedan ve altı aylık dönemde yerli üretim 4055 adet satışla Opel ikinci yıl geçti ve ekonomik piyasanın 
Toyota C-HR'nin biraz etkisi oldu. otomobil satış oranı yüzde 31 gelirken 3425 adet satışla Ford da etkilendiği 15 Temmuz 2016 
2016 yılının sonuna doğru arttırılan O civarında iken Haziran ayında bu üçüncü, 3230 adet satışla Renault olaylarının yıldönümüne geldik. 
ÖTV oranlarından dolayı insanlar oran yüzde 33 seviyesine çıktı. dördüncü ve 2933 adet satışla Bu aydan itibaren geçen yıla göre alımlarını öne çekerek Kasım ve Renault 7905 adet satışla en çok Dacia beşinci oldu. otomobil satışları oransal olarak Aralık aylarında otomobil satın satan yerli üretici olurken, 6398 Nisan ayından bu yanalider olan O belkiartış gösterebilir. (Not: almışlardı. 2017'nin ilk altı aylık adet satan Fiat ikinci, 3331 adet Fiat Egea Sedan, Haziran ayında Veriler Otomotiv Distribütörleri dönemindeki düşüşü, öne çekilen satan Toyota ise üçüncü oldu. satışlarını daha da arttırarak 4593 Derneği'nden alınmıştır.) 
Ay 2016 2017 Aylıkdeğişim(©4) Sa (Marka Haziran 2017Ocak-Haziran 2017 Sura (Marka Haziran 2017Ocak-Haziran 2017 
Ocak 23358 25.689 *9.9 1 Volkswagen 723 36.707 21 Jeep 188 928 
Şubat 40588 34.658 -14.6 2 Opel 4055 18.790 22 Land Rover 176 772 
Mart 63.975 o 55.616 -131 3 Ford 3425 15.453 2 Mazda 161 639 
Nisan 65618 57998 -12.0 4 Renault 3230 15193 24 Fiat 145 1030 
Mayıs 73832 65799 -10.9 5 Dacia 2933 17154 25 MIN 130 524 
Haziran 7 66164 -7.0 6 Peugeot 2799 12714 26 SsangYong 66 187 
6 aylık Toplam 338.482 305924 -09.6 7 SEAT 2436 7932 Di Porsche 62 316 
8 Nissan 2385 12.230 28 Alfa Romeo 24 194 
9 Mercedes-Benz o 2313 10.517 29 Jaguar 23 147 
z 5 (o) Hyundai 2179 11.455 30 Mitsubishi 16 206 
Sıra (Marka Haziran 2017 Ocak-Haziran 2017 7 DEN 277 8573 1 Infiniti T 54 
1 Renault 7905 25.681 2 Skoda 1931 925 32 smart 8 84 
z Fiat 6398 Dana 3 Citroen 1473 7672 33 Maserati 4 23 
3 Toyota 3331 9328 4 BMW 1409 6916 34 — lexus 2 47 
a Hyundai 2202, 9276 5 Kia 1003 4747 35 AstonMartin 2 12 
> Honda 1581 8125 6 Toyota 707 2909 36 DS 1 29 
6 Ford 499 2645 7 Honda 666 3047 o 37 — Bentley 1 6 
Toplam 2.923 73871 8 Volvo 374 1714 38 Ferrari 1 6 
9 Suzuki 296 1308 39 Lamborghini 1 3 
(Not: Veriler Otomotiv Distribütörleri 20 SEN 216 677 Toplam 44241 210130 


Derneği'nden alınmıştır). 


ASEGMENTİ 


Sıralama aynen devam ediyor 


A segmentinde satışlar sınırlı sayıda devam ederken sıralama da değişmiyor. Her zaman olduğu gibi tek yerli üretim A segmenti otomobil olan Hyundai ilo, satışlarını biraz yükselterek 270 adede ulaştı ve Haziran ayında da lider oldu. Onun ardından gelen dört model de ithal ediliyor ve satışları çok düşük. 


Sıra Marka/Model Haziran 2017 Ocak-Haziran 2017 


1 Hyundai ilO 270 908 
2 Fiat 500 5 88 
3 Fiat Panda 4 58 
4 Smart Fortwo 3 23 
5 Kia Picanto 3 34 
A Segmenti toplam satış 288 

A Segmenti pazar payı 0,43 


Renault Clio HB ikiye katladı 


Bursa'da üretilen Renault Clio HB, Haziran ayında 


fazla bir rakama ulaştı. Filo müşterilerinin sevdiği bir model olan Renault Clio HB 3683 adet satarken, onun ardından 1814 adet satışla Hyundai i20 ve 1729 adet satışla Volkswagen Polo geldi. 


Sıra Marka/Model (| Haziran 2016 Ocak-Haziran 2017 
1 Renault Clio HB 3683 13.978 
2 Hyundai i20 1814 9637 
3 Volkswagen Polo 1729 8544 
4 Dacia Sandero 1290 7144 
5 Seat Ibiza 735 2425 
6 Opel Corsa 698 3230 
7 FordFiesta 626 2544 
8 Peugeot 208 466 1077 
9 issan Micra 428 2425 
10 Toyota Yaris 332 1196 


B Segmenti-HB toplam satış 12.533 
B Segmenti-HB pazar payı-Şubat 6 18,96 


CSEGMENTİ / HB 


Leon'dan alkışlanacak başarı 

VW Grubu'nun markalarından İspanyol SEAT, Türk otomobil severler tarafından beğeniyle karşılanıyor. 
Yenilendikten sonra fiyatı yükselen Volkswagen Golf'ten kaçan müşterileri de kendisine çeken SEAT Leon 1604 adet satarak Haziran ayında liderlik koltuğuna yerleşti. 


Sıra Marka/Model (| Haziran 2017 Ocak-Haziran 2017 
1 SEAT Leon 1604 4827 
2 Volkswagen Golf 1400 7732 
3 Audi A3 559 1593 
4 Fiat Egea HB 461 1838 
5 Opel Astra HB 368 2709 
6 Toyota Auris 326 1539 
7 Renault Megane HB 238 1589 
8 BMW1 Serisi 206 903 
9 Mercedes-Benz A Sınıfı 771 914 
10 Nissan Pulsar 174 81 
C Segmenti-HB toplam satış 6558 

C Segmenti-HB pazar payı 9,9 


vi 


SEE 


Volkswagen Passat 


Satışlarda yatay seyir 


Bu segmentte az model olduğundan fazla bir rekabet de yok. Ayrıca ilk üç modelin de Fransız menşeili olması dikkatlerden kaçmıyor. 1822 adet satışla Renault Symbol modelini lider olarak görüyoruz. 
Makyajlanan Peugeot 301, kuzeni C-Elysee'nin satışlarını geçti ve 1272 adetle ikinci oldu. 


Sıra Marka/Model Haziran 2017 Ocak-Haziran 2017 


1 Renault Symbol 1822 9054 
2 Peugeot 301 1272 7181 
3 Citroen C-Elysee 132 5604 
4 Skoda Rapid B 477 
5 Mitsubishi Attrage fo) 69 


B Segmenti-Sedan toplam satış 4342 
B Segmenti-Sedan pazar payı 6,57 


Podyumun yıldızı: Fiat Egea 


Türk otomobil severlerin birçok beklentisini bir 

araya getiren Fiat Egea Sedan, podyumdan kolay kolay inmeyeceğe benziyor. Tüm modeller arasında 4000'li rakamları geçen tek model olan Fiat Egea'nın ardından 3504 adet satışla Renault Megane Sedan ve 277/3 adet satışla Toyota Corolla geldi. İlk üç modelin de yerli üretim olması sevindirici. 


Sıra Marka/Model (| Haziran 2017 Ocak-Haziran 2017 
1 Fiat Egea Sedan 4593 17709 
2 Renault Megane Sedan 3504 16.750 
3 Toyota Corolla 2773 9597 
4 Opel Astra Sedan 2276 9112 
5 Ford Focus Sedan 1886 9638 
6 Honda Civic 1581 9706 
7 FiatLinea 1051 4239 
8 Volkswagen Jetta 994 50/4 
9 Hyundai Accent Blue 774 5087 
10 Skoda Octavia 471 3331 


C Segmenti-Sedan toplam satış (o 21109 CSegmenti-Sedan pazar payı 631,9 


D SEGMENTİ / SEDAN 


Volkswagen Passat arayı açıyor Volkswagen Passat'ın satış adetleri, D segmentindeki otomobillerin fiyatları yükselmesine karşın insanların bu sınıftaki otomobillere olan ilgisinin azalmadığının göstergesi adeta. Rakipleriyle arasını uzun süredir açık tutan Passat 2239 adet satarken, Mercedes C Serisi ise 947 adette kaldı. 


Sıra Marka/Model Haziran 2017 Ocak-Haziran 2017 
1 Volkswagen Passat 2239 10.490 
2 Mercedes-Benz C Sınıfı 947 4008 
3 Skoda Superb 761 2932 
4 Opel Insignia 461 2340 
5 Audi A4 444 1972 
6 BMW 3 Serisi 235 1382 
7 Renault Talisman 192 107 
8 Volvo 560 97 527 
9 Peugeot 508 93 289 
10 Ford Mondeo 58 558 


D Segmenti-Sedan toplamsatış Oo 5238 
D Segmenti-Sedan pazar payı Y67,92 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E SEGMENTİ / SEDAN 


BMW'den 1.6 litre motor atağı Yeni BMW 5 Serisi'nde de 1.6 litre benzinli 170 HP'lik motor kullanılmaya başlandığından bahsetmiştik. Bu gelişmenin sonucu olarak BMW 5 Serisi son iki aydır 
başarılı satış adetlerine ulaşıyor. Haziran ayında 636 
adet satan BMW 5 Serisi'nin peşinden 571 adet satan Mercedes-Benz E Serisi geldi. 


Sıra Marka/Model (o Haziran 2017 Ocak-Haziran 2017 


F SEGMENTİ / SEDAN 


Protokol “orta karar” 


Siyasetin ve protokolün sevdiği bu modellerin satışları orta karar devam ediyor. Haziran ayında 

25 adetlik satışla Mercedes-Benz S Serisi birinci 
geldi. Yeni jenerasyonu tanıtılan Audi A8'in güncel versiyonunun satışları biraz artarak 14 adede yükseldi. Yeni Audi A8 modelinin satışları daha iddialı olabilir. 


1 BMW 5 Serisi . 636 2886 Sıra (o Marka/Model (Haziran 2017 Ocak-Haziran 2017 
2 leke Ez E Serisi 5/1 2813 1 Mercedes-Benz 5S Sınıfı 25 128 
3 Aydi A6 204 GU 2 Audi A8 4 32 
4 Volvo 590 31 2/0 3 BMW/7 Serisi 7 97 
5 Jaguar XF e) 6 4 Mercedes-Benz CLS 5 53 
E Segmenti-Sedantoplamsatış Oo 1475 5 Jaguar XJ 3 nı 
E Segmenti-Sedan pazar payı 2,2 F Segmenti toplam satış 68 

F Segmenti pazar payı 0,10 


KOMPAKT SUV SEGMENTİ 


Oashgai liderliğe devam etti 

Dacia Duster fiyat avantajı ve otomatik vites seçeneğiyle iyi bir rüzgar yakalamışken Nissan Oashgai için kampanyalar düzenlenerek müşterilerin başka bir yere kaçması engellenmeye çalışılıyor. Son 
iki aydır bu çalışmalarla başarılı olan Oashgai, 1457 
adetlik satışla Haziran ayında dalider oldu. 


Yine Volvo XC60 


Yeni versiyonu Türkiye'de satışa sunulan Volvo XC60'ın geçen aylarda olduğu gibi Haziran ayında 

da güncel modeline olan rağbet devam etti. Sportif çizgiler taşıyan Volvo XC60, Haziran ayında 105 adet satmayı başardı. Fiyatı 65.000 TL civarı yükselen yeni modelin satışları bakalım nasıl olacak? 


Sıra Marka/Model Haziran 2017 Ocak-Haziran 2017 
Sıra (o Marka/Model (© Haziran 2017 Ocak-Haziran 2017 | Volvo XC6o 105 394 
1 issan Oashgai 1457 6863 2 Land Rover Discovery Sport 57 190 
2 Dacia Duster 1044 6926 Bİ BMWX3 5I 163 
3 Hyundai Tucson 838 371 4 Mercedes-Benz GLC 46 279 
4 Volkswagen Tiguan 767 4380 5 Porsche Macan 44 144 
5 Peugeot 3008 674 2576 6 Mercedes-Benz GLCCoupe 32 170 
6 Toyota C-HR 527 2797 7 Audi O5 27 152 
7 Renault Kadjar 498 2072 8 Range Rover Evogue 24 150 
8 Honda CR“V 408 1693 9 Land Rover Discovery 24 67 
9 Skoda Kodiag 328 644 10 Jaguar F-Pace 3 95 
10 Kia Sportage 316 1426 E-7.Lüks SUV Segmenti toplam satış 464 
Orta-Kompakt SUV Segmenti toplam satış 10.259 E-7. Lüks SUV Segmenti pazar payı 260,70 


Orta-Kompakt SUV Segmenti pazar payıo 15,5 


Haziran 2017 segmentlere göre otomobil satışları 


- - - Segment Sedan Hatchback SUV Diğer Toplam 
ÜSTLÜKS SUV SEGMENTİ A-Mini ei 288 o o 288 
i şeye B-Giriş 4342 12.533 1704 1853 20432 İsveç çeliğinin başarısı > CKompakt 21109 6558 6376 770 34.813 
Sadece çeliğiyle değil, Volvo markasıyla da dünyanın 
MER m D-Orta 5238 31 2179 539 8267 
dikkatini çeken İsveç, yeni modelleriyle insanların z 
air. i E-Lüks 1475 e) 464 124 2063 
beğenisini kazanmaya devam ediyor. Volvo XC90 59 z 
adet satarak Haziran ayının galibi olmayı başardı E SİMA KE > m E 2 
i Toplam 32217 19.690 10.956 3301 66164 


Onun ardından 47 adetlik satışla Range Rover Sport modeli ve 26 adet satışla BMW X5 geldi. 


Haziran 2017 sonu dizel-benzinli otomobil satışları 


Sıra Marka/Model Haziran 2017 Ocak-Haziran 2017 Dizel Benzinli WU Volvo XCgo 59 195 Segment otomobil satışı otomobil satışı Dizel oranı 
2 Range Rover Sport 47 254 A-Mini o 1122 o 
3 BMWX5 26 278 B-Giriş 62.598 34.017 648 
4 Range Rover 24 m C-Kompakt 95.610 64.047 59.9 
5  AydiO7 3 98 D-Orta 25.031 12.568 66.6 
F-7.ÜstLüks SUV Segmenti toplam satış233 E-Lüks 3325 5847 362 
F-7.ÜstLüks SUV Segmenti pazar payı 035 F-Ultra Lüks 1433 326 815 
Toplam 187.997 117.927 61.4 
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Haziran 2017 Hafif Ticari Araç Satışları Araştırma © 


Satışlar ciddi oranda düştü 


Hafif ticari araç satışlarında düşüş devam ediyor. Haziran 2017'de 9079 adedi yerli üretim, 
8415 adedi ise ithal olmak üzere toplam 17.494 adetlik hafif ticari araç satıldı. Geçen yılın 
aynı ayına göre satışlar yüzde 14.3 oranında azaldı. 


İsa Demir isademir(dautopress.com.tr 


Payı ilk altı ayında hafif ticari 


m araç satışlarında yüzde 5.1 
oranında düşüş meydana geldi. 
Yani sadece Haziran ayındaki düşüş, yılın tamamındaki düşüşü neredeyse ikiye katladı. Haziran 2017'de 9079 adet yerli üretim hafif ticari araç satıldı. Yerli üretim satış oranı geçen yıl yüzde 52.4 
iken, Haziran ayında yüzde 51.9 
oranında gerçekleşti. Ford, 5036 
adetlik satışla Haziran 2017'de lider olurken Fiat 3776 adet satışla 
ikinci geldi. Haziran 2017'de 8475 
adet ithal araç satılırken, 2218 
adetlik satışa ulaşan Volkswagen 
birinci oldu. Onun ardından 1176 
adet satışla Citroen ve 1098 adet 


Aylara göre hafif ticari araç satışları 


A satan Renault geldi. en 
Model sıralamasına gelince: Rİ Haziran 2017'de küçük hafif ticari VER araç segmentinde 2575 adet YE satan Ford Courier lider oldu. Fiat M e a ayıs 
Fiorino 1864 adet satışla ikinci, ME; Fiat Doblo ise 1827 adet satışla GENE 


üçüncü geldi. Bir üst segmentte Volkswagen Transporter 634 adet satışla lider olurken, orta hafif ticari araç sınıfında Ford Transit 


1905 adetle birinci oldu. Pick-up Ay Yerli 
sınıfında 266 adetle Volkswagen Ocak 4990 
Amarok en fazla satan araç Şubat 5915 
olurken, Hyundai H100 ise 243 Mart 9394 
adet satarak kendi segmentinde Nisan 9060 
en fazla tercih edilen model oldu. Mayıs 9775 

Haziran 9079 


2016 
9355 
12.237 
18.973 
19.269 
20.072 
20.429 
100.335 


İthal 
4644 
6392 
8792 
8930 
9848 
8415 


2017 

9634 
12.307 
18186 
17.990 
19.623 
17494 
95.234 


2017 aylara göre yerli üretim-ithal hafif ticari araç satışları 


Toplam 
9634 
12.307 
18.186 
17.990 
19.623 
17.494 


* M3 
*9605 
-Y 42 
-966.6 
-962.2 
-96143 
-Y51 


Yerli satış oranı (Yüzde) 
6518 

“b 48.0 
9651.6 
96503 
96498 
651.9 


Haziran 2017 yerli üretim hafif ticari araç satışları En fazla satan 5 küçük hafif ticari araç En fazla satan 5 pick-up 


Sıra (o Marka Haziran 2017 Ocak-Haziran 2017 Haziran O Ocak-Haz.2017 
1 Ford 5036 26.870 Sıra Marka/Model 2017 2017 
D Fiat 3767 19.479 1 Ford Courier 2575 13.073 
3 Isuzu 141 955 2 Fiat Fiorino 1864 9165 
4 Karsan TI9 662 3 Fiat Doblo 1827 9904 
5 Mitsubishi 15 179 4 Citroen Berlingo 1046 4169 
Toplam 9.079 48213 5 Volkswagen Caddy 862 477 


Sıra (Marka 


Toyota Hilux 


UI|BJWE|NJ— 


Ford Ranger 


Volkswagen Amarok 


Nissan Navara 
Mitsubishi L200 


266 

21 
196 
169 
108 


Haziran Ocak-Haziran 
2017 


2017 
1288 
2054 
1394 
1329 

980 


Haziran 2017 ithal hafif ticari araç satışları En fazla satan 5 orta hafif ticari araç En fazla satan 3 kamyonet 


Sıra (Marka 

1 Volkswagen 2218 
2 Citroen 1176 
3 Renault 1098 
4 ercedes-Benz 767 
5 Peugeot 726 
6 Dacia 650 
7 Fiat 380 
8 Hyundai 243 
9 Ford 220 
10 Toyota 21 
1 issan 196 
12 itsubishi 169 
B3 Iveco 152 
14 Kia 150 
15 SsangYong 5I 
16 Isuzu 8 
Toplam 8415 


Mayıs 2017 Ocak-Mayıs 2017 


Haziran Ocak-Haz. 2017 


12.079 Sıra Marka 2017 2017 
4661 1 Volkswagen Transporter 689 3412 
6168 2 Mercedes-BenzVito 450 1415 
3816 3 Ford Transit Custom 415 1759 
3928 4 Renault Trafic 160 725 
3029 5 PeugeotExpert 77 na 
2582 
2054 HaziranOcak-Haziran 
1394 Sıra Marka 2017 2017 
1329 1 Ford Transit 1905 1.093 
1096 2 Mercedes-Benz Sprinter o 412 2044 
1659 3 Fiat Ducato 325 2269 

12 4 Renault Master 248 1567 
63 5 VolkswagenCrafter 206 118 
47.021 


Sıra (o Marka 

1 Hyundai H100 
2 Kia Bongo 

3 Fiat Pratico 


Haziran Ocak-Haziran 


2017 2017 
243 1458 
150 1659 
76 410 


Gövde yapısına göre 2017 Mayıs sonu hafif ticari araç satışları 


Araç tipi Satış adedi 
Van 66.920 
Kamyonet 11.675 
Minibüs 8258 
Pick-Up 8381 
Toplam 95.234 


Pay (Yüzde) 
703 

23 

87 

88 

100 
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OTOMOBİL SATIN ALMA REHBERİ 


NISSAN 


ILK SURUŞLER 
Honda CR-V 

Nissan Micra 
Mercedes-AMG GTR 


VW Tiguan Alispoce 


LANSMANLAR 
Mercedes-AMG E63 S 
Yenilenen 

Dacia ürün gamı 


ARAŞTIRMA 
Otomobil ve hafif ticari araç satış rakamları 


SÜRÜŞ 

İZLENİMLERİ 

Honda Civic Sedan 

Peugeot 3008 

KARŞILAŞTIRMALAR: | |, My 
Arka koltuğun “ii | Li 


Büyük kapışma | e ia) ÖZEL SAYISI 


mi 


Dergisi'ni akıllı telefonunuzdan ve tabletinizden TURKCELL DERGİLİK uygulamasını indirerek okuyabilirsiniz. 


/ 5 (4 
AutoSpa Etiler YIL DAYANIKLI 
X BOYAKORUMA 
. SİSTEMİ autospa, e 


Autg Detailing ie 
BWOZKANATEŞ o — 


NANO TECH PRO 9H CERAMIC NEDİR? 


Endüstriyel ürünler ve araç boyasında devrim niteliğinde bi 
4 Son derece dayanıklı ve elmas parlaklığında bir yüzey oluştü 
4 Güneş ışınları UV, asit ağ gelen çözücülere.” 


maldır. 


karşı tam koruma sağlar Hidrofobik etki gösterir. Prem Çizik direnci, sıcaklık direnci, korozyo direnci yüksektir... 


Nano Tech ero 


GA PERFORMANCE ( Nano Tech Ceramic in R 


ERFORMANDE GDATINE 


NTC (0H NTC 9H 


, Türkiye genelinde Nano Tech Pro Ceramic, 9H ve 10 H kaplama konusunda Eğitim, Bilgilendirme, Uygulama Noktası olarak 
İstanbul - Marmara Bölgesi tek yetkili satıcısıdır. Cengiz Topel Cad. No: 14 Etiler - İSTANBUL Tel: 212-3585272 / M: 532 272 3119 


NANO TECH CERAMIC / TÜRKİYE BAYİLERİMİZ VE UYGULAMA MERKEZLERİMİZ: www.nanotechturkiye.com Yeşilçam San. Sitesi 2507. Sok No:105 Şaşmaz Etimesgut M: 0554 585 95 16 / infocoprokaps.com Smart Otomotiv, Xzilon Uygulama Merkezi, Fevzi Çakmak Mah. Demirkapı Caddesi 
Büsan Ayket Arası No: 10 Karatay Konya T: 444 80 42 
MİNİ Onarım Sistemleri, Tolga IŞILAK, M: 0533 650 61 44 tolga, isilakohotmail.com 


Mercedes-Benz Türk'le benzersiz 90 sene. 


Mercedes-Benz Türk 50 yaşında. Kurduğumuz fabrikalar ve dostluklarla, 1967'den bugüne hep güvenle taşıdığımız milyonlarla beraber geçen benzersiz 50 sene. 


Türkiye'nin dört bir yanındaki satış/servis ağımızla ve mühendislerimizin Ar-Ge başarılarıyla taçlanan elli sene için sizlere ne kadar teşekkür etsek az. 
Mercedes-Benz Türk'ü hep el üstünde tuttuğunuz için eksik olmayın. 


Mercedes-Benz Türk. Gururla yıl. 


